Al heeft hij ons verlaten
hij laat ons nooit alleen
wat wij van hem bezaten

is altijd om ons heen.

Nooit meer worden de dagen
als voorheen

plots ging jij van ons heen

het leven gaat verder, maar ...
de liefste groet,

Mooie herinneringen aan

= De Heer de mooiste bloem,
WIIly DE TEMMERMAN het zachtste lied ...
Zoon van Nestor en Martha VAN SNICK in ons hart blijft stil verdriet.

Hij werd geboren te Geraardsbergen
op 30 januari 1969 en is er godvruchtig
door een smartelijk ongeval overleden in het
Onze-Lieve-Vrouwziekenhuis op 15 juni 1996,
begeleid door het gebed van de H. Kerk. DAT HIJ RUSTE IN VREDE.

De families: DE TEMMERMAN - VAN SNICK
danken U voor de blijken van genegenheid, - -
uw aanwezigheid en uw gebed Begraf. Druk. * Willy Collier - De Taeye

hen betoond bij het heengaan van hun geliefde. Karkoolstraat, 2 - 9500 Moerbeke
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