Laat nu je lieve handen rusten.

Ze hebben al genoeg gedaan.

Zij sleepten 's levens last en lusten
en brachten altijd liefde aan.
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Blijvend aandenken aan

DE HEER

Clement Julbert
DE TURCK

echtgenoot van mevrouw
Marguerite DENEYER

Geboren te Grimminge op

10 juli 1910 en godvruchtig
overleden te Geraardsbergen op
31 januari 1996, gesterkt door de

H. Sakramenten der zieken.

db druk Geraardsbergen (054) 41 33 62

De Here zei : "'t is morgen en
't is stille,

kom nu maar bij mij.

‘t Is stille,

de bange uren zijn voorbij

en 't is stille, kom bij mij ".

De families :

DETURCK, DENEYER,
HERREGODS en ANCKAERT
danken u voor de blijken van
medeleven in hun rouw.

Begraf. Van den Driessche (054) 41 25 50




