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Vroom aandenken aan
de heer

EDMOND DE TURCK

weduwnaar van mevrouw
AIMEE CORRIJN

Stichter en medebeheerder van de Bloemmolens
De Turck te Ophasselt en te Overboelare.
Stichter en Voorzitter van de Mijnwerkersvereniging
Sint-Barbara.
Oud Gemeenteraadslid
geboren te Ophasselt op 22 mei 1897 en
godvruchtig overleden in de H. Hartkliniek
te Oudenaarde op 26 november 1970,
gesterkt door de Sacramenten der zieken.

Heer van leven en dood, wij danken U voor dit
stoere leven dat een toonbeeld was van liefde.

Liefde voor de simpele gave van het leven waarvan
vader hield met de eenvoudige blijheid van een kind.

Liefde voor het werk en het bedrijf dat hij met zo-
veel moed en volharding heeft uitgebouwd tot een
monument van levenskracht.

Liefde voor de mensen, vooral voor de eenvoudi-
gen, want de dankbaarheid van zijit groot hart om
het welslagen maakte hem niet hard en blind voor
de noden van zijn medemensen. Die lenigde hij in
stilte, niet met woorden maar met de daden van een
man die zijn hoogste geluk ervaart in het gelukkig
maken van de anderen.

Liefde voor zijn vrouw die hem, helaas, te vroeg
ontviel.

Liefde voor ziin kinderen, die zich weer niet kleedde
in de schamelheid van woorden, maar die gedragen
werd door zijn voortdurende zorg en waakzaamheid
om hun geluk en welzijn.

Liefde voor zijn levenswerk en zijn huis dat de
stevige ankerplaats was waar zijn familie rust vond
en geborgenheid in de dagen van lief en leed.

Liefde voor de ruime familiale verbondenheid die
zich vooral voor zijn broer en schoonzuster uitte
in een diepe genegenheid en warm wederzijds ver-
trouwen.

Die vele ongekunstelde eigenschappen maakten
van vader een mens om van te houden.

Wij bidden de Heer dat Hij die eigenschappen mag
voortplanten in zijn kinderen.

Als mensen treuren wij omdat wij zoveel goedheid
en liefde moeten missen.

Als christenen danken wij ootmoedig de Heer om
dit schone leven van eenvoud en trouw in de
plichtsvervulling van elke dag, om het goede dat
door vader leeft en voortleven zal.

Uw deelneming in onze droefheid was ons een
grote troost en uw gebed een kostbare hulp voor
onze dierbare overledene.

Daarvoor danken wij U innig.
De families
DE TURCK, CORRIJN, MACHTELINCKX,
OOGHE en VAN DEN NOORTGATE.

Drukk. De Vos, koster, Overboelare




