Weer zal ik voor Gods aanschijn staan,
in het land van hen die leven.
Ps. 114. v. 3

TOT VROME GEDACHTENIS AAN

DE HEER
Florent DE TURCK

zoon van wijlen Denis en Julia DE BODT

Hij werd geboren te Steenhuize-Wijnhuize op

25 september 1907. Te Geraardsbergen is hij

godvruchtig overleden op 27 maart 1977, gezalfd
met het H. Sakrament der Zieken.

Zalig de zachtmoedigen, zalig de barmhartigen,
de nederigen van hart. Want hen behoort het
hemelrijk.

Dit programma van heiligheid liet de Heer
ons na in zijn bergrede, De dierbare overledene
aanvaardde het in alle eenvoud als een gouden
levensregel.

Hij hield van de Heer, die hij telkens weer
terugvond in gebed en in een trouwe zondagmis.
Hij hield van de mensen, van blij gelukkig
samenzijn in de gepensioneerdenbond, van
nog wat nuttig werk verrichten waar het kon.
Florent kende de kunst om blij te zijn met het
gewone doen van elke dag. Kortom, een een-
voudig-schone ziel.

Voor ons, die achterblijven, valt zijn heengaan
nu zeer zwaar. Maar tOCgl, betrouwend op Gods
goedheid, willen we aanvaarden dat Hij steeds
alles schikt naar 't beste. Voor wie God lief-
heeft, is sterven slechts 't begin van nieuwe
levensvreugde, die ons begrip te boven gaat.

Vaarwel, Florent. Tot weerzien in de hemel.

Zijn broers, zusters, schoonbroers, schoonzuster,
neven en nichten,

De families DE TURCK en DE BODT,

danken U voor de blijken van genegen-

heid en deelneming in hun rouw.
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