God, Gij die 't eeuwig leven zijt,
verrijzenis, onsterf'lijkheid,
wil haar Uw vrede geven.

T

VROOM AANDENKEN AAN
MEVROUW

Maria, Bertha DE TURCK
weduwe van de Heer Albert BROEKAERT,

geboren te Ophasselt op 2 november 1905

en godvruchtig overleden in de H. Hartkliniek
te Geraardsbergen op 3 september 1987, nadat zij
de Pauselijke Zegen en de Ziekenzalving
ontvangen had.

Mensen, hun dagen zijn als gras, zij bloeien als
bloemen in het open veld. Dan waait de wind en
zij zijn verdwenen.

Ook als een mens de ouderdom van de sterken
bereikt, zoals deze vrouw, komt hij toch eenmaal
voor de vergankelijkheid van het leven te staan,
moet hij ondervinden hoe kort een mensenleven
hier is op aarde.

Moeders levensdagen zijn verlopen in vlijtige en
harde arbeid, in een bezorgdheid voor haar gezin
die haar geen rust toeliet, en tijdens de jaren van
ziekte van haar man, in een zichzelf vergeten
om haar echtgenoot thuis de beste zorgen te
kunnen geven. Haar geloof en haar ijver om in
Gods dienst te staan waren zo groot en zo over-
tuigend dat zij nooit naliet elke week ter kerke
te gaan om de eucharistie mee te vieren. Zelfs

als de weg naar de kerk haar te zwaar werd
bleef zij er toch nog geruime tijd aan houden
aanwezig te zijn bij de vernieuwing van Kristus’
kruisoffer. In haar diep geloof en in haar vroom
gebed heeft zij voorzeker veel levenskracht geput.

Lieve moeder, wij, uw kinderen, danken u om de
liefde die gij in uw leven voor ons hebt op-
gebracht, om het levensvoorbeeld dat gij ons
gegeven hebt, om de inzet en de goedheid die gij
ons geleerd hebt naar God en kerk. Uw beeld
zal ons in ons verder leven vergezellen.

Lieve grootmoeder, uw kleinkinderen denken met
veel genegenheid en dankbaar aan u terug, omdat
wij steeds zo welkom waren bij u, omdat wij
uw belangstelling voor ons in de klank van uw
stem mochten vernemen.

Heer, onze God, wij danken U om het leven van
ons moeder, om al haar gaven die Gij haar ge-
geven hebt. Ontvang haar genadig en laat haar
voor altijd delen in Uw vreugde.

De families

BROEKAERT, DE TURCK,
VAN RUYSKENSVELDE, DE REGEL,

danken U.

Namis : zaterdag 26 september 1987 om 7 uur.

Druk. Devleeschouwer-Hoste en zonen, Brakel
Rouwleiding : L. Haustraete-Ritserveldt, Herzele




