Heer, ik dank U voor het wonder van mijn leven,
voor alle wonderwerken, die gij hebt gemaakt.
(Ps. 139).
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VROOM AANDENKEN AAN
DE HEER

ODILON DE TURCK

Geboren te Steenhuize op 30 maart 1906 en
godvruchtig overleden in het St.-Elisabethzieken-
huis te Zottegem op 29 november 1993,
gesterkt door de HH. Sakramenten der zieken.

In de doodse stilte van een wit bevroren
sneeuwlandschap is Odilon van ons weggevaren.
Bij zijn opname in het ziekenhuis was het hem
duidelijk geworden dat hij nu gauw zijn vriend
Gilbert en zijn dierbare broers in de hemel zou
vervoegen. Hij, die nooit ernstig ziek was ge-
weest, had al een tijdje zijn wekelijkse zondags-
mis en zijn geliefde fiets moeten missen, zodat
hij beter dan wie ook wist dat zijn lichaam
smachtte naar eeuwige rust en zijn ziel naar
hemelse vrede. Vroeg hij niet kort voor zijn af-
scheid of er al een grafzerk stond op de rust-
plek van zijn vriend als wou hij zich voorberei-
dend op de dood zijn eigen lichaam reeds toe-
dekken met de grafsteen der herinnering.

Odilon was een diep gelovig en goed mens.
Opgegroeid in een groot en schoon gezin, droeg
hij in zich de deugden van zijn toegewijde
ouders, broers en zusters als de kostbare schat
die hij in het ouderlijke huis in ere wist te hou-
den. Zoals zijn eigen vader was hij een vaardig

stielman en toonde zich een echte meester in
het maken en herstellen van wagens en karren.
Terecht was hij er fier op een pionier te zijn
vag het vervoermiddel tussen oude en nieuwe
tijd.

Odilon is een gelukkig man geweest, tevreden
en dankbaar dat hij zolang heeft mogen leven,
verzorgd en bezocht door zijn familie, zijn neef-
jes en nichtjes, vooral dag na dag de vriend-
schap en de genegenheid te mogen ervaren
hebben van zijn jongste zus en haar man, als
zijn naaste geburen.

Vandaag dragen wij hem ten grave en met
Guido Gezelle bidden wij :
O stil en zwijgend graf,
wien hebt gij ons ontstolen.
Hoe stemloos hem in uwen schoot geleid
en aan den rust bevolen.
Geef weer o graf, geef weer ons zijne kunst,
zijn hert en al dat hij verhoopte.

H. Catharina, bid voor ons.
O. L. Vrouw van de schreikapel, bid voor ons.

De families DE TURCK en DE BODT,

danken U voor de blijken van medeleven
en uw gebed.
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