Als je hart vol verdriet is
denk dan aan de vele mooie dagen.

.|.

Wij gedenken in dankbaar gebed
MEVROUW
Anna DEVENYNS

weduwe van de Heer
FELIX VANDENBOSSCHE

Geboren te Oudenaarde op 17 juli 1909 en
godvruchtig overleden te Wortegem-Petegem op
16 mei 1995, gesterkt door de Heilige Sakramenten

der Zieken.

Met de herinnering aan alle dienstbaarheid die haar
leven tekenden nemen wij afscheid van Anna. Krui-
sen waren een deel van haar leven en toen haar
echtgenoot bijna dertig jaar geleden stierf, had zij
veel alleen te dragen.

Gelouterd door de last der jaren stelde zij haar ver-
trouwen in O. L. Vrouw. Tot haar bad zij dagelijks
om sterkte, aan haar vertrouwde zij al haar zorgen
toe.

Zij hield van kinderen en kleinkinderen, zij waren
haar vreugde en met vrijgevigheid en vriendschap
beantwoordde zij hun genegenheid.

Daarom bidden wij God,

Heer van alle leven,

laat de gaven die gij aan Anna hebt gegeven,
vruchten dragen in eeuwigheid.
Laat al het goede in haar leven
best2ndigd worden in kinderen en
kleinkinderen.

Laat allen die haar bij U, God,
aanbevelen in hun gebed,

met haar verbonden blijven.

Schenk haar de eeuwige rust

in uw eeuwig licht en neem haar op
in Uw eeuwig Vaderhuis.

De namis heeft plaats in de Sint-Amanduskerk te
Leupegem op dinsdag 15 augustus 1995 om
10.30 uur.

De families Devenyns, Litar, Vandenbossche en
Olvoute
danken U om de blijken van kristelijke
deelneming in hun rouw.
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