Mijn schild ende Betrouwen
zijt Gij, o God, mijn Heer.
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BEWAAR IN EEN VROME HERINNERING
EN GEDENK IN UW GEBED MEVROUW

Bertha, Julia, Cornelia DEVER

weduwe van de Heer Emeri, Henri SAP

geboren te Proven op 15 september 1900.

Na de ziekenzalving in de dood herenigd met
haar betreurde echtgenoot te Oudenaarde-Edelare
op 14 maart 1981.

Heer,

Wij, haar kinderen, kleinkinderen en familieleden,
danken U voor het lange, gezegende en voor-
beeldige leven van deze lieve moeder.

Heer, geef Haar nu de eeuwige rust.

Moeder,

Je was voor ons een heilige vrouw.
Uw liefde voor ons gezin was zo volkomen.
Uw leven was geven.

Met een onbuigzaam geloof, een sterk Gods-
vertrouwen en een grote Mariadevotie — zo
eigen aan vele Vlaamse moeders — heb je
ons een bijna niet na te volgen leven voor-
geleefd.

Je was mild, moedig en verzoenend.

In uw onverwoestbaar levensoptimisme lag de
uitdrukking van uw christelijke overtuiging.
Rustig en bescheiden, maar ook heel nuchter
en realistisch, heb je de zin en de opdracht
van uw leven begrepen en in al zijn facetten
aanvaard.

In een zichzelfvergetende liefde, was je tot de
laatste dag van uw leven enkel bezorgd en
begaan met de anderen. Uw geluk was het
geluk van de anderen.

Je was één en al vrijgevigheid, ook van gemoed.
Je wist het belangrijke van het bijkomstige te
scheiden. Je was nooit uitbundig, noch in
vreugde noch in beproeving, maar je kon zo
goed in alles het evenwicht bewaren.

Uw omgeving heb je elke pijn, elk verdriet
bespaard. Enkel jezelf heb je nooit gespaard.
Niet éénmaal heb je uw onzekerheden en uw
twijfels nopens uw laatste ziekte geuit.

Wat wij nog zo moeilijk kunnen, was U zo
eigen : elke dag en in alle omstandigheden
TEVREDEN zijn.

Om uw gezonde levenswijsheid, uw ongekun-
stelde eenvoud, uw opgeruimdheid was iedereen
gaarne bij U. Je was de lievelingstante van
zovele familieleden.

Moeder,

Zo zul je verder leven in de onvergetelijke
herinnering van uw kinderen, kleinkinderen,
familie en bekenden maar ook om dit alles is
uw heengaan voor ons zo zwaar. Uw nagedachte-
nis samen met deze van vader zullen wij blijven
eren door onze trouw aan geloof, Kerk, familie
en Vlaamse volksaard.

Heer, geef dat haar voorbeeld voor ons een
blijvende hulp, een steun en een wegwijzer zou
zijn in ons verdere leven.

Heer, schenk haar uw eeuwige vrede.
O.L. Vrouw van Kerselare, bid voor ons.

Raoul en Nelly SAP - LESENNE, Bart en Veerle,
Willy SAP, Ademar SAP,
danken van harte familie en vrienden
voor de gebeden, de laatste eer en het
medeleven.




