Heer, in uw handen beveel ik mijn geest.
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Kijk, hoe klein wij zijn. Zandkorrels in de
wind. Vandaag gelijken wij op elkaar. Elk
met ons verdriet, want men nam haar mee
als een zandkorrel in de wind. Wij zijn
vandaag volwassen geworden. Het aan-
spreekpunt dat Memé vormde laat nu een
grote spatie open. Haar liefde, haar be-
zorgdheid, haar gebed, werkkracht en ge-
duld, haar tevredenheid - met - weinig. Het
werd door ons allen geapprecieerd. Op die
manier had zij haar eigen bescheiden maar
grote persoonlijkheid.

Zij was de Memé van en voor iedereen.
Steeds was zij bereid zich voor anderen in
te zetten. Steeds heeft zij zichzelf voor haar
naaste weggecijferd. En toch was de prijs
die zij daarvoor terugvroeg mnooit hoog:

een lach, een schouderklopje, wat vriend-
schap en liefde. Voor haar volstond het.
Nooit zal ik het beeld van haar gelaat
tijJdens die korte ziekte vergeten.

Haar rimpels, diep in het van ellende ge-
tekende gezicht, waren de moeilijke klip-
pen - die zij met haar diep geloof en
mentale kracht - heeft moeten overwinnen.
Haar stille glimlach, haar nog liefdegevende
ogen vertegenwoordigden de reddingsboei,
die onze hele familie voor haar betekende.
Haar laatste levensjaren omringd door kin-
deren, kleinkinderen, familie, broers en
zussen, vrienden en geburen waren van
goudwaarde en de gelukkigste periode.

Ik weet dat zij ons daarvoor zeer dankbaar
is. Wij hadden haar nog veel te geven. Wij
hadden ook nog veel te krijgen, maar onze
mening is van geen tel.

Laat deze woorden daarom een ode zijn
van ons allen aan onze lieve Memé, bij wie
naastenliefde met een hoofdletter werd
geschreven.

Wij ervaren deze gebeurtenis niet als een
afscheid. In ons zal Memé altijd leven ...
de herinnering blijft.

Alleen, het is volbracht.

De familie wenst hierbij iedereen nadruk-
kelijk te danken voor de fijne contacten
met ons Memé en voor de blijken van deel-
neming in hun rouw.
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