"Zoveel soorten van verdriet,

ik noem ze niet.

Maar één, het afstand doen en scheiden.
En niet het snijden doet zo’'n pijn,

maar het afgesneden zijn”.

T

DANKBARE HERINNERING AAN
Mevrouw Marcella DE VILLE

echtgenote van
Heer Michel VEKEMAN

geboren te Geraardsbergen
op 7 januari 1925 en er godvruchtig over-
leden in de H. Hartkliniek op 10 april 1983,
gesterkt door het Sakrament der Zieken.

Vreugde en smart doorkruisten haar leven.
Gelovig realistisch wist zij beide tot juiste
verhoudingen te herleiden; ware goed-
heid ondertekende zij dankbaar ; de min-
ste schoonheid, in en bij mensen en din-
gen, waardeerde zij, omdat zij wist dat alle
goedheid en schoonheid, afstraling is van
de Goedheid en de Liefde van God.

In ziekte en pijn heeft zij, onderworpen,
van alles afscheid genomen. Wanhoop

heeft haar nooit overwoekerd noch ver-
lamd : de Heer is haar licht gebleven.
Christelijke berusting en overgave teken-
den haar laaiste levensmaanden.

Helder en klaar is zij de dood ingestapt,
innig dankbaar omdat zij zich begeleid
wist van haar teergeliefde man, algoede
kinderen, kleinkinderen en toegewijde fa-
milieleden. Bij de Heer nu thuis gekomen
is voor haar een nieuwe werkelijkheid be-
gonnen, die ook eenmaal ons deel zal zijn.
Liefde is sterker dan de dood en al doet
dit sterven ons hart pijn, wij weten dat wij
met haar verbonden blijven en dat haar
gevende liefde, goedheid en dankbaar-
heid nooit uit ons leven zullen verdwijnen.
Dierbare echtgenoot, kinderen, kleinkin-
deren, familieleden en vrienden, “dank U”
zeggen aan elkaar, voor alles wat wij aan
elkaar mochten schenken, er is geen
mooier geschenk.

Heer, dank U voor dit goedmens en laat
ons in diezelfde geest verder leven.

De families DE VILLE, VEKEMAN,
DE CLERCQ en DE SMET

danken U voor de blijken van kris-
telijke deelneming en uw gebed.

Rouwondern. Andries drlikkvdm




