In het Kruis ligt mijn heil !
Ze stierf als slachtoffer van haar plicht !
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BID VOOR DE ZIEL
van
MEVROUW

JULIA DE VLAMINCK
echtgenote van Mijnheer Hubert HERREGODS,

geboren te Hemelveerdegem, de 14 November
1913 en godvruchtig overleden te Geraardsbergen,
de 23 November 1952,
voorzien van de HH. Sakramenten.
Zij was lid van de Bond van het H. Hart.

O dood, o vreselijke moorder, die niemand spaart en
niets ontziet, hoe gruwelijk zijt gij hier te werk gegaan!
hoe onverbiddelijk hebt ge de draad van dit jonge leven
afgerukt! In de bloei van de jaren, toen nog zoveel van
haar verwacht werd en ze er nog zo nodig was, hebt ge
ze ontnomen aan de liefde van haar echtgenoot en ouders.
Ge ontrooft een zo jonge der aan de heid van
haar lieve kinderkens. Hoe wonder is God in Zun Raads-
besluiten! Volgens menselijke berekening is hier een onher-
stelbaar verlies te betreuren en is er geen uitkomst. Maar
God slzat en zalft. Geen twiifel, ook hier zal Zijn Godde-
lijke Voorzienigheid tussenkomen.

Mijn dierbare echtgenoot, zwaar is voor U de slag. Gij
staat nu alleen voor de zware taak, die we beiden zo eens-

~ gezind hadden aangevat. Nu ik er niet meer ben, zult gij

alleen te zorgen hebben voor de opvoeding van onze nog
zo jonge kinderkens. Hebt betrouwen op de goede God.
die zelfs de vogelkens van de hemel niet verlaat. Qok U
zal Hij niet verlaten en ik zal van uit de hemel U allen
beschermen.

Mijn lieve kleine Engelkens, weest gehoorzaam aan uw
vader en staat hem steeds ter zijde, hebt hem altijd lief en
denkt soms eens aan uw moeder, die u zo lief had. Ze bidt

voor u in de hemel.

Goede Vader en Moeder, Zusters, Broeders en familie.
de dood scheidt o1s zo onverwarhts, maar troost U, de
scheiding is niet voor eeuwig, eenmaal zijp we weer ver-
enigd. Hebt allen dank voor uw genegenheid en denkt aan
mij in uw gebeden. Gij vooral, mijn beste Moeder, die zo
trouw en met het leed in uw hart aan raijn lijdenssponde
hebt gewaakt, u zeg ik inrig dank en bid de Heer, dat Hij
uw 2o innige liefde en offervaardigheid belone.

Vaarwel., gij allen. mijn vrienden ¢n tot in de esuwig-
heid.

Zoet Hart van Jezus, ik heb betrouwen op U, want ik
was uw trouwe vereerster in mijn leven!

RS P,

De familién DE VLAMINCK, HERREGODS
KEPPENS en DE BOE,

zeer gevoelig voor de blijken van
deelneming, hun betoond in hun
diepe rouw,

BEDANKEN.

Uitg. Engels Lieven, koster te Hemelveerdegem




