Moeders gaan maar sterven niet.

Zij leven naar zij geven.

Zolang men moeders kinderen ziet,
Zolang zal moeder leven (Reypens)

Dit bidprentje weze een liefdevol aandenken aan

mevrouw

Philomena De Vliaminck

weduwe van de heer
Frans Morreels

geboren te Sint-Jans Hemelveerdegem op 24 mei
1889 en er godvruchtig in de Heer ontslapen op
18 november 1972,
gesterkt door de HH. Sakramenten der zieken.

Heer, wij danken U, omdat Gij ons zulk een goede,
flinke moeder gegeven hebt, zo bezorgd om ons
geluk, zo waardig van onze liefde. Want haar leven
was dienstbaarheid.

Zonder veel gerucht volbracht zij elke dag haar
plicht. Haar handen wist ze te vouwen tot gebed
boven een hard leven van arbeid en toewijding.
Altijd even moedig, vond zij nog het juiste woord
van vrede en opbeuring voor wie het nodig had.
Dit is het beeld van moeder, dat ons zal bijblijven :

het beeld van een moeder met een sterk Godsver-
trouwen en grote Mariadevotie, het beeld van een
moeder, die zichzelf vergeet, veel pijn verbergt om
anderen te sparen, het beeld van een gouden hart,
dat zon is in de familie en vreugde en geluk brengt
bij de anderen in stilte, het beeld van bezorgdheid,
harde werkkracht en moed.

Mijn beste kinderen en kleinkinderen, de fierheid
van mijn leven, ik dank u hartelijk voor uw oprechte
genegenheid en liefdevolle zorgen. Helpt elkander
en blijft van elkaar houden. 't Is de enige weg naar
wat schoon geluk.

Dierbare familie, dank om uw vriendschap. Moge
ik in uw herinnering en in uw gebed voortleven.

Tot weerziens.

De families

DE VLAMINCK, MORREELS,
HENDRICKX, VANDER MEULEN.
danken u voor uw gebeden

en blijken van deelneming
hun betoond in hun rouw.

Uit. L. Engels, Koster, Hemelveerdegem




