1.

DANKBAAR AANDENKEN AAN
DE HEER

Achiel DE VLEESCHAUWER

weduwnaar van Maria VAN WIJMEERSCH,

geboren te Elst op 30 december 1906
en godvruchtig overleden te Ronse op
12 december 1981,

voorzien van de HH. Sakramenten der zieken
en de Pauselijke Zegen.

Dat is ons leven op aarde: een pelgrims-
tocht die een opeenvolging is van goede
maar ook van kwade dagen, licht en vreugde,
maar ook beproeving en leed. Doch die reis
leidt naar het hemelse vaderland, waar God
zijn kinderen verwacht die op Hem hun ver-
trouwen hebben gesteld en Hem hebben be-
mind en gediend in hun leven. Daar zal
Hij hen troosten voor de strijd die ze door-
staan hebben en hen vergelden voor hun
trouw, daar zal Hij hun tranen afwissen,
waar geen dood, geen rouw of smart meer
zal zijn.

Vader ook voor U is dit geluk nu werke-
lijkheid geworden. Dit troost ons in deze
droeve dagen van scheiding. Vader, we zul-
len vaak nog eens aan U en aan moeder
denken in dankbaarheid voor alles wat U
beiden voor ons hebt gedaan.

De families

DE VLEESCHAUWER, DE PREZ,
VAN WIJMEERSCH, COESENS,

danken U voor de blijken
van kristelijke deelneming.

J. De Vleeschouwer-Hoste en zoon, Brakel




