Mijn ziel verwacht van U verlossing, Heer.

1.

GEDENK IN UW GEBEDEN DE ZIEL
van Mejuffrouw

ADOLFINA DE VLEESCHAUWER

geboren te Zegelsem op 9 oktober 1895 en godvruchtig
overleden te Brakel-Zegelsem op 2 juli 1973, gesterkt
door de HH. Sakramenten van de zieken en stervenden.

De dierbare overledene was een goede, werkzame en
godvruchtige vrouw. Zij was een van die stille mensen
die in het eenvoudig vervullen van hun dagelijkse
plichten jegens God en de evenmens hun ganse vol-
doening vinden. Met veel geduld heeft zij de miserie en
de moeiliifkheden van de ouderdom gedragen. Zij was
de koning te rijk telkens zij in de kerk de zondagmis eens
kon meevieren. Zij was dankbaar voor elke blijk van
genegenheid.
Bidden wij met de Kerk: ,God, Gij alleen zijt altijd
bereid U te ontfermen over ons en ons te sparen. Wij
bidden U voor uw dienares Adolfina. Gebied uw heilige
engelen haar op te nemen en te geleiden naar het
nieuwe paradijs, de hemel. Zo zal zij, die in U geloofde
en op U vertrouwde de macht van het kwaad ontgaan
en delen in de eeuwige vreugde voor altijd. Door Kristus,
onze Heer".
Mijne dierbaren, gij vooral die mij met uw goede zorgen
hebt omringd, ik dank u voor alles. Uw geluk was ook
mijn geluk. Vergeet mij niet in uw gebeden.

Heer, geef haar de eeuwige rust.

En het eeuwig Licht verlichte haar.

De kinderen en kleinkinderen van wijlen
Henri DE VLEESCHAUWER-VERHEYLESSONNE,
De Heer en Mevrouw
Adolf DE VLEESCHAUWER-VAN DER DONCKT,
kinderen en kleinkinderen,
Mevrouw Weduwe
Charles DE VLEESCHAUWER-TJONCKE
en kinderen,
Mevrouw Weduwe
Alfons DE TEMMERMAN-DE VLEESCHAUWER,
kinderen en kleinkinderen,
haar broeder, zuster, schoonzusters, neven, nichten ;

De families DE VLEESCHAUWER en CAPIAU ;

DANKEN VOOR DE BLIJKEN VAN DEEL-
NEMING IN ROUW EN GEBEDEN.




