Ik stierf. Maar God verleende mij

't geen God alleen kan geven:

van in de hemel eeuwig blij,

en eeuwig lang te leven. G. Gezelle

+

Gedenk in uw gelovig gebed

de ziel van Mijnheer

Adolphe DE VLEESSCHAUWER

echtgenoot van Mevrouw

Elisa CHEVALIER

geboren te St. Maria-Horebeke, op 7 december 1888
en godvruchtig overleden te Ronse op 8 juni 1971,

gesterkt door de H.H. Sacramenten

Niet de dood is mij komen halen; maar de goede
God. — De dood is geen schrikgestalte; maar de
scheiding van ziel en lichaam. Ik vrees die scheiding
niet, die mij voor altijd met God zal verenigen.

H. Teresia

Veel heeft hij gewerkt en in zijn oude dagen veel
geleden. Kristeliik opgevoed, bewaarde hij door zijn
hele leven die sterke, blijde levensopvatting, die hem
het leven aangenaam en de last lichter maakte,
omdat hij wist dat hij mocht rekenen op eeuwig ge-
lukkig leven. Goede echtgenoot en vader gaf hij
diezelfde overtuiging als een kostbare erfenis aan
zijn kinderen.

In U, Heer, heb ik gehoopt, in eeuwigheid zal ik
niet ontgoocheld worden. H. Ambrosius
Mijn dierbare vrouw, ik dank u voor die jaren-
lange genegenheid en zorgen, gij waart echt mijn

Begrafenissen : R. Devos, Ronse

goede engel en sterke steun. Mijn kinderen en klein-
kinderen, ook u dank ik voor uw hulp en liefde. Ik
was zo blij u allen rond mij te hebben. Blijf eens-
gezind, wees een sterke steun voor moeder. Gij allen,
mijn verwanten en vrienden, bid veel voor mij.

HIJ RUSTE IN VREDE.

Mevrouw Adolphe DE VLEESSCHAUWER, ge-
boren Elisa CHEVALIER en haar kinderen,

kleinkinderen en achterkleinkinderen,

De families DE VLEESSCHAUWER, BUSERIE,
CHEVALIER en DE STAEBELE,

danken U voor uw gebeden
en deelneming in hun rouw.




