Vroom aandenken aan

Mevrouw

Clara DE VLEESCHAUWER

weduwe van
Remy VAN DER BRUGGEN,

geboren te Nederbrakel op

30 januari 1900 en godvruchtig
overleden in de St-Franciscus-
kliniek te Brakel-Opbrakel op
13 mei 1981,

voorzien van de HH. Sakramen-
ten der zieken en de Pauselijke
Zegen.

Lid van de Bond van de Gepen-
sioneerden.

Wat is het leven ? Een schaduw die
komt en verzwint, een bloem die
's morgens opbloeit en 's avonds neer-
valt; ook al zijn de tachtig jaren
overschreden zoals bij Clara.

Vlug is haar heengaan geweest, on-
verwacht en ook zonder grote pijn of

leed. Gerust kon ze ook deze wereld
verlaten want Clara is steeds trouw
geweest aan haar kristelijke overtui-
ging en goed voor de medemens.
Daarom wenen we niet gelijk zij die
geen hoop hebben, maar betrouwen
er op dat God haar tot Zich geroepen
heeft om haar voor eeuwig gelukkig
te maken.

Beminde kinderen, het is voor ons al-
len hard te moeten scheiden, we
moeten eens allen die harde overtocht
maken, maar nu ben ik gelukkig bij
vader. Laat dit voor u een troost zijn.
Vrienden en bekenden allemaal, dank
voor uw genegenheid en ook op u
wacht ik hier bij de Heer.

De families DE VLEESCHAUWER,
VAN DER BRUGGEN, DE VOS,
GODITIABOIS,

danken U voor de blijken van kriste-
lijke deelneming.

Begrafenissen Amand Marroyen, Brakel
Dr. De Vleeschouwer-Hoste en zoon, Brakel




