Wat kunnen wij nu nog doen

zonder jou

dan bidden

dat we ooit opnieuw bij elkaar mogen zijn
in het eeuwig leven.
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IN DE VREDE VAN CHRISTUS
IS VAN ONS HEENGEGAAN
MEVROUW

Denise, Marie-José
DE VLEESCHAUWER

echtgenote van de Heer Emiel REVGAERT,

geboren te Opbrakel op 9 april 1929 en in de
Heer ontslapen in het Burgerlijk Ziekenhuis te
Ronse op 7 augustus 1988,

voorzien van de HH. Sakramenten der zieken.

Liefste Vrouw, Liefste Moeder,

Verbeten heb jij je aan het leven vastgeklampt
tot je ons moest verlaten op zondagmorgen.
Waarom ik ? Waarom nu al ? Waarom op deze
afschuwelijke pijnlijke wijze ? Dat zijn vra-
gen die je in momenten van vertwijfeling en
wanhoop  vreselijk  moeten hebben  gekweld.
Maar heeft ook Jezus zelf, in de eenzaamheid
van zijn naderende dood aan het kruis, niet
luidkeels uitgeschreeuwd : « Mijn  God, mijn
God, waarom verlaat Gij Mij? »

Nochtans geloven wij en vinden wij troost
in de gedachte, die jij ons hebt voorgeleefd,
dat Jezus is verrezen en dat ook jij zal ver-
rijzen en eeuwig leven met Hem, verlost van
alle pijn en kommer van je aardse bestaan.
Het leven heeft je niet gespaard van verdriet
en leed door het vroege verlies van je moe-
der, het dramatisch wegvallen van je zuster
en je langdurige ziekte. Je hebt je deel ge-

had, meer eigenlilk dan je verdiende als
rechtschapen en diep kristelijke vrouw.

Maar eerder dan je te verbitteren, heeft dit
leven je meer dan wie ook begrip gegeven, be-
grip van wat het werkelijk betekent moeder
?ndechtgenote te zijn, begrip van andermans
eed.

Vanuit dit begrip heb je al je krachten gewijd
aan je man, je kinderen en kleinkinderen en
hun toekomst verzekerd door je volle inzet in
de zaak die je mee hebt opgebouwd. Ook van
je vrienden en kennissen in nood heeft nie-
mand tevergeefs bij je aangeklopt.

Allen hebben altijd geweten wat ze aan jou
hadden : je was beginselvast, vol medevoelen
voor menselijk verdriet, eerlijk en rechtvaar-
dig, compromisloos voor menselijke dwaasheid,
oneerlijkheid en onrecht die indruisten tegen
je eigen principes en overtuiging.

Wij danken God omdat wij je hebben mogen
kennen en je leven hebben mogen delen als
echtgenoot, kinderen, kleinkinderen, als fami-
lieleden en vrienden. Moge je nu, naar het
voorbeeld van Jezus' eigen moeder Maria die
jij zo vereerde, aan Zijn zijde rusten in
vrede en moge God ons de kracht geven om
te bidden dat we ooit opnieuw bij jou mogen
zijn in het eeuwig leven.

WEES HAAR INDACHTIG IN UW GEBEDEN.

Dank voor uw gebed en uw oprechte
blijken van medeleven.
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Opbrakel, 13 augustus 1988.
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