Ik ben de Verrijzenis en het Leven.

T

ZALIG AANDENKEN AAN
MEVROUW

EMMA DE VLEESCHAUWER

weduwe van de Heer
Stanislas VAN BUTSEL

geBoren te St. Kornelis-Horebeke op 12 juni

1896, en godvruchtig overleden te Mater op

6 juni 1969 bediend met de HH. Sacramenten
der zieken.

Lid van de Bond van het H. Hart,
Confrerie van de H. Amelberga
en van de Boerinnengilde.

Heden leeft de mens en morgen is hij niet
meer. (Nav.)

Zalig die zijn stervemsuur voor ogen houdt,
want op het uur dat men het niet vermoedt
zal de Heer komen.

De duurbare afgestorvene was een vreedzame,
zorgzame en liefdevolle huisvrouw, medelevend
en medevoelend met huisgenoten en familie en
openstaande en hulpvaardig voor iedereen.

Lieve Zuster en familie, vaartwel. Hebt dank
voor uwe genegenheid en steun.

Ook oprechte dank aan onze trouwe helpster
voor uwe lange jaren troostvolle hulp.

_Vrienden en vele kenissen, vaartwel. Eens
zien wij elkaar terug in het grote Vaderhuis.

Vergeet mij niet in uwe gebeden.

H. Hart van Jezus, troost van wie in U ster-
ven : Ontferm U onzer.

De families DE VLEESCHAUWER, VAN BUT-
SEL, CASIRIES en VAN BUTSEL,
zijn zeer erkentelijk voor de blij-
ken van deelneming in de rouw en
danken U.

Uit. H. Bauters, koster, St. Maria-Horebeke.




