VROOM AANDENKEN AAN
DE HEER

Jean DE VLEESCHAUWER
echtgenoot van Mevrouw Christiane MALAISE

Geboren te Nederbrakel op 23 januari 1931 en
godvruchtig overleden te Deinze in het
Sint-Vincentius Ziekenhuis op 24 januari 1993,
voorzien van de HH. Sakramenten der Zieken.

De families DE VLEESCHAUWER,
MALAISE,
THOMAS en
MALAISE

danken U voor de blijken van deelneming
in hun rouw.

Rouwleiding b.v.b.a. Raoul, Brusselsesteenweg 70, 9660 Brakel
Tel. 055/42 24 49

Liefste papa,

Je hele leven heb je voor ons gewerkt; je vrouw,
kinderen en kleinkinderen. Niets was te veel voor jou.
Altijd was je bereid ons te helpen. Moest er iets
gedaan worden, dan was het steeds: pa, hoe moet
dit, en hoe moet dat. Altijd stond je klaar met goede
raad.

Onze pa was voor familie, vrienden en kennissen
degene die bereid was om te helpen waar het kon.
Zijn werklust kende geen grenzen.

Lieve opa,

Zo plots, zo snel zjt gij ons ontnomen. ledere dag
stond je ’s morgens klaar om ons naar school te
brengen. Dit alles is nu voorbij. Niets kan de leemte
van jouw heengaan vullen. Ons blijft alleen de herin-
nering aan onze lieve opa, die wij in ons hart be-
waren.

Vaarwel opa. Ooit zien we elkaar terug in de hemel.

Ellen, Dorothy, Vanina, Kirsten, Timothy.

Je had veel vrienden die je nooit zullen vergeten,
papa. Bij velen zul je in gedachten blijven als een
brave, vriendelijke, eerlijke en talentvolle man.
Bedankt voor al je goede raad en de vele liefde die
je ons gegeven hebt.

Wij zullen zorg dragen van mama, samen met uw steun.
We zullen je missen.

Tot altijd papa.

Christiane, Jean-Paul, Marie-Paule, Marie-Line.

Namis: maandag 15 februari 1993 om 19u30.




Dank U voor al die mooie jaren

Dank U voor alles wat je voor ons deed.
Dank U vader

We zullen nooit vergeten

wat je voor ons bent geweest.




