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Geloofd zij Jezus-Kristus! Amen.
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BID VOOR DE ZIEL
van Mevrouw

Mathilde DE VLEESCHAUWER
echtgenoote van Mijnheer
Charles-Louis MEERSCHAUT

geboren te Nederbrakel, den 26 April 1866 en er
godvruchtig overleden, den 26 Februari 1947, voorzien
van de HH. Sakramenten der stervenden.

De duurbare overledene was een voorbeeldige en
dengdzame vrouw. Vooral blonk zij uit door haar
barmhartige en dienende liefde en toewijdi~g. Samen
met haar echtgenoot heeft zij veel gewerkt en geofferd
om te voorzien in de vele nooden van een tulrijk gezin:
aan hunne vele kinderen gaven zij het goede voorbeeld
van diepengodsdienstzin en toegewijden burgerplicht.

En niettegenstaande de vele huiselijke en familiale
bezigheden, wist Mathilde nog steeds een helpende
hand toe te steken bij buur en vriend Hoeveel blijde
verwachtingen van moeders, vooral van den Haeyers-
hoek, werden haar toevertrcuwd tijdens die lange
jaren ? Hoevele inwoners van den wijk en van de paro-
chie werden door haar ter kerke gedragen voor het H.
Doopsel, voor den Kerkgang... Talrijk zijn de moeders
die dankbaar nu aan de overledene zullen terugden-
ken omdat zij zoo dikwijls door haar werden geholpen
en bijgestaan. Talrijk ook zullen de zielen zijn die haar
zullen opwachten in den Hemel... zielen van haar eigen
kinderen die haar uit deze wereld zijn voorafgegaan,
zielen van zoovele onschuldige kindjes die zij hielp ter
wereld brengen, maar die vroegtijdig heenvlogen naar
den Hemel, zielen van volwassen en oude menschen bij
wiens ziekbed zij gewaakt en geholpen heeft dag en
nacht... « Zalig voorwaar, zijn de barmhartigen, want
zij zulien barmhartigheid verwerven ».

Mijn duurbare Charles-Louis, mijn heengaan zal
voorzeker door u het pijnlijkst worden aangevoeld,

doch troost u; mijn zending is hier voltrokken, het leed
is geleden, mij wacht de belooning van den Meester
die gezegd heeft : « Wat gij aan de minsten van de
mijnen gedaan hebt, dat hebt gij aan Mij-zelf gedaan ».
Beminde kinderen, vergeet de lessen en de voorbeel-
den van uw Ouders niet. vooral niet de goede overeen-
komst die altijd het kenmerk is geweest van ons gezin.
Ik dank U voor uwe goede zorgen tijdens mijn ellendi-
ge ziekte. Laten wij verder met elkander vereenigd
blijven door het gebed.

Jezus, Maria, Jozef ! 7. afl.
De vier akten. 12.j. afl,

Mijnheer CHARLES-LoUIs MEERSCHAUT, kin-
deren en kleinkinderen ;

De Familicn DE VLEESCHAUWER en
MEERSCHAUT ;

Zeer gevoelig voor de blijken van deelneming
hen betoond bij het overlijden van hun dierbare
afgestorvene,

DANKEN U VAN HARTE.

Vandendriessche-De Vleeschauwer Nederbrakel.




