De rechtvaardige sterft gerust,
want zijn dood is slechts de overgang
tot een beter leven.

1..

DANKBAAR AANDENKEN AAN

DE HEER

Victor, Jozef DE VLEESCHAUWER
weduwnaar van Marie-Zoé VERSTICHELEN,
geboren te Michelbeke op 14 november 1893
en zacht in de Heer ontslapen in de kliniek
St.-Franciscus te Brakel-Opbrakel op 2 januari
1983,

gesterkt door de HH. Sakramenten der zieken.

Oudstrijder 1914-1918.

De nieuwjaarsdagen zijn heerlijke dagen
vol blijdschap en vreugde, die in gezellige
stemming worden doorgebracht. De beste wen-
sen worden geuit voor het nieuwe jaar,
vooral tussen de familieleden. Doch zowel
in het begin als op andere dagen van het
jaar luidt de doodsklok. Dit gebeurde nu
ook voor deze overledene.

Alhoewel zijn algemene toestand liet ver-
moeden dat zijn einde nakend was en niet-
tegenstaande de hoge leeftijd die hij mocht
bereiken treft ons toch nog diep zijn heen-
gaan. Een van zijn ouders verliezen laat
nog steeds een pijnlijk gevoel na.

Zijn schone levenswandel en zijn trouw
als kristen komt de smart om dit scheiden
enigszins verzachten omdat we weten dat
hij mag rekenen op een heerlijke beloning
bij de Heer.

We bidden nu de Heer dat Hij hem zonder
dralen zou willen verenigen met zijn ge-
liefde echtgenote en zijn dierbare dochter
die hen en ons allen opwachten voor het
eeuwigdurende samenzijn in geluk en vree.

Namis : donderdag 20 januari 1983 te 19 u. 30.

De families :
DE VLEESCHAUWER, VERSTICHELEN,
LOBERT, VIVILLE,
danken U voor de blijken
van kristelijke deelneming.

Begrafenissen A. Marroyen, Brakel
Druk. De Vleeschouwer-Hoste en zoon, Brakel




