" Onze levenswandel echter is gericht op de
hemel, want vandaar verwachten wij als
Redder onze Heer Jezus Christus, die ons
nietig lichaam zal omvormen en gelijk ma-
ken aan zijn verheerlijkt lichaam ”.
(liturgie 23e zondag na Pinksteren)
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OPDAT ZIJN LEVENSWANDEL
UITMONDE BIJ GOD IN DE
HEMEL,

BID VOOR DE HEER

Emiel, Cyriel De Vieeschouwer

echtgenoot van Mevrouw
MARIE VAN LAETHEM

geboren te St. Goriks-Oudenhove, de 5 februari

1906 en godvruchtig overleden te St. Maria-Ou-

denhove, de 17 november 1965, gesterkt door de

H.H. Sakramenten der zieken en de Pauselijke
Zegen.

Lid der Mijnwerkers-Brancardiersgilde

De Heer heeft zijn dienaar Cyriel tot zich
geroepen, zoals het vlaamse spreekwoord het zo
juist weergeeft : Leven is weven en sterven is
zijn stuk afgeven.

Cyriel heeft zijn stuk afgegeven. Hij was een
plichtsgetrouw arbeider, die een heel stuk van
zijn leven in de donkere mijnschachten heeft
doorgebraclit. Daar heeft hij ook na verloop van
vele jeren de gevreesde mijnwerkersziekte opgelo-
pen. Verschillende jaren heeft hij in het sana
doorgebracht, maar de eenmaal gekneusde longen
door het koolstof, konden niet meer genezen wor-
den. De laatste jaren van zijn leven heeft hij te-

rug in zijn gezellige thuis mogen doorbrengen met
zijn lieve vrouw en zijn kinderen. Moge deze lief-
de eens verceuwigd worden in het Vaderhuis,
waarheen Cyriel nu gegaan is. Kort ook is onze
levenstijd en het is zalig en hoopvol te mogen
verwachten dat ook wij eens met de verrezen
Kristus en Zijn Vader, met Maria, de Moeder
Gods en met Cyriel het eeuwig geluk zullen
delen, als wij maar op aarde voor Gods uitno-
diging blijven zijn : van goede wil.
Naast ons innig gebed voor de overledene, ge-

denken wij ook zijn bedroefde familie :

Wij bidden U, Heer,

wil met voordurende vaderzorg

waken over uw gezin.

Mogen zij. die hun enige steun vinden

in de hoop op uw hemelse genade

steeds door uw bescherming worden bevei-

ligd. Amen.

Mevrouw Emiel, Cyriel DE VLEESCHOUWER,
geboren Marie VAN LAETHEM,

Mijnheer en Mevrouw Remy VAN DER ZWAL-
MEN-DE VLEESCHOUWER en kind Marinette,

Mijnheer Marcel DE VLEESCHOUWER,

Mijnheer Omer DE VLEESCHOUWER,

Mijnheer Prosper DE VLEESCHOUWER - VAN
RUYSKENSVELDE,

Zijn broeder, zusters, schoonbroeders, schoon-
zusters, neven en nichten,

De families DE VLEESCHOUWER, VAN LAE-

THEM, VAN RUYSKENSVELDE en PIETERS,

danken U om uw gebeden en blijken

van kristelijke deelneming in hun
Touw.

Uitg. Paul Van Den Bossche, St Maria-Oudenhove,




