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BID VOOR DE ZIELERUST
van de Heer

HENRI DE VLEESCHOUWER

weduwnaar van Mevrouw
MARIA VERHEIJLESONNE

geboren te Zegelsem, de 27 september 1891,
en christelijk overleden te Opbrakel, de 16
januari 1967, voorbereid en gesterkt door de
heilige sacramenten van de zieken en de_ ster-
venden en voorzien van de « Pauselijke Zegen
in het stervensuur ».
OPGEEISTE 1914-18.

Elke dag levert ons het bewijs dat alle leven
hier op aarde aangewezen is op de dood. En
de dood leert ons dat al het aardse ijdel en
vergankelijk is. De mens echter heeft een on-
sterfelijke ziel en ook zijn lichaam zal herrijzen
voor een eeuwig bestaan. Gelukkig de mens die
zo leeft dat hij het onvergankelijk leven verdient.

God alleen weet de verantwoordelijkheid en
de schuld van de mens. Want Hij die alles weet
en ziet, kent ten volle welk inzicht en besef de
mens heeft van wat hij doet.

Moge de alles-begrijpende en barmhartige God,
die altijd bereid is zich over de mens te ont-
fermen en hem te sparen, zijn dienaar Henri,
die in Hem geloofde en op Hem betrouwde, de
macht van het kwaad doen ontgaan en hem
laten delen in de hemelse vreugde, voor altijd.
Door Christus, onze Heer.

Duurbare kinderen en kleinkinderen, gij weet
hoezeer ik van u hield... Gij hebt door uw
genegenheid en uw vriendschap mij veel vreugde
en voldoening bezorgd. Blijft mij gedenken in
uw _gebeden.

Geliefde bloedverwanten en vrienden, moge
uw genegenheid en uw vriendschap zich omzetten
in een goed gebed, dat ik in dank aanvaard.

Moge zijn ziel in vrede rusten !

De Heer en Mevrouw Sylvain DE VLEESCHAUWER-MORNIE,

De Jonge Heer Eric DE VLEESCHAUWER,
De Jonge Heer Patrick DE VLEESCHAUWER,

De Jonge Heer Rudy DE VLEESCHAUWER,
De Jonge Heer Eddy DE VLEESCHAUWER,

zijn kinderen en kleinkinderen ;

De families DE VLEESCHAUWER, CAPIAU, VERHEYLESONNE

en COTTON.

Danken U van harte voor de blijken van

deelneming en gebeden

rouw.
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