Hoe wijs is deze die zo tracht te leven, gelijk
hij wenst gevonden te worden in het uur der dood

(Spreuken)
o

Gedenk in uw gebeden de Ziel

van Mevrouw

Maria DE VLEESCHOUWER
Weduwe van Mijnheer
Marien DE VLEESCHOUWER

geboren te Erwetegem, de 26 november 1896
en er godvruchtig overleden de 16 october 1957.

Verhoor mijn stem, o Heer en ontferm U mijner.
Mijn ogen zoeken U, wend dus uw aanschijn van
mij niet af, maar wees mijn Verlosser. (Ps 26-87)

Als het morgen is denk dat gij de avond niet
krijgen zult... En als het avond is geworden, wacht
u van op de dag van morgen te rekenen... Wees
immer bereid en leef zo dat de dood u nooit in
ongereedheid vinde. (Thom. a Kempis)

O dood hoe leert gij ons wat wij op aarde zijn!
Met welke kracht rukt gij de blinddoek van onze
ogen weg? Hoe klaar toont gij ons d= verganke-
Ipkheid van alles wat ons omringt.

Elk afsterven dat wij beteuren, is voor ons een
levensles waarop wij ernstig dienen na te denken
¢heden ik, morgen gij».

Mijn duurbare kinderen, familieleden en . allen
die mij genegen waart, ik dank u om alles wat gij
voor mij gedaan hebt—ik reken op uw vurige ge-
beden opdat de Heer mij een genadig oordeel zou
laten vinden en eens met de eeuwige rust der
zaligen lone.

Mijn Jezus, barmhartigheid.

Bid de 4 akten.
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Mr en Mw ALFoNs DE VLEESCHOUWER-VAN DEN ABEELE
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R;
kind Willy

ESCHOUWER

en kind Danny

haar kinderen en kleinkinderen;

De Familien DE VLEESCHOUWER, DE VLEESCHOUWER en

Mr en Mw Frans DE VLEESCHOUWER-DE VLE

en kinderen Norma en Wilfried;

Mr en Mw ALBerT DE CUBBER-DE VLEESCHOUWI
Mr en Mw GuiLLAUME DE VLEESCHOUWER-DE PAEPE en

STEVENS

Danken U van harte voor Uw deelneming en gebeden.

Uitg. Rouckhout, Erwetegem




