Mijn kinderen, ik heb U al

Wat geeflijk was gegeven !

Mijn werkzaamheid, bij dag en nacht
mijn liefde, en ook mijn leven.

T

Dankbaar , biddend nemen we afscheid van

MEVROUW
Maria, Marina

DE VLEESCHOUWER
echtgenote van de Heer Adolf BOGAERT

geboren te Sint-Goriks-Oudenhove op 23 januari

1906, gaf zij haar ziel aan haar Schepper terug

te Sint-Goriks-Oudenhove op 1 oktober 1981, ge-

sterkt door de HeiligedSacramenten der sterven-
en.

"En als Tk ben heengegaan en een plaats voor
u heb bereid, kom Ik terug om u op te nemen
bij Mij, opdat ook gij zult zijn waar Ik ben”.

(Joh. 14.3)

Heer God,

Wij danken U, omdat Gij ons zo iemand als
onze moeder hebt gegeven, een moeder die we
nooit zullen vergeten. Biddend, werkend en zor-
gend heeft zij zoveel jaren onder ons geleefd.

Zoals ze geleefd heeft, zo is ze ook van ons
heengegaan : stil, eenvoudig, grootmoedig en
diepgelovend, vriendelijk en dankbaar voor alles

wat haar werd gedaan : steeds méér bedacht om
de anderen dan om zichzelf

Wij bidden U, Heer God, dat al wat haar heilig
was, gederbiedigd mag blijven : geloof en gods-
dienst, familiebanden, gebed en eucharistievie-
ring, dienst aan de medemens, gave van zichzelf,
kristelijke levensvreugde. Wij bidden U dat zij
voort mag leven in ons hart, in ons geweten, in
onze levensmoed.

Wij geloven dat Gij getrouw zijt tot over de
dood heen, dat Gij nooit iemand van de uwen
opgeeft en dat Gij haar opneemt in Uw heerlijk-
heid voor eeuwig. Verlevendig in ons de hoop op
<en blij weerzien en dat ook wij zullen delen
in Uw vreugdevolle verrijzenis.

De heer Adolf BOGAERT haar echtgenoot
Marcel en Wilza VERHEYEN-BOGAERT en kin-
deren
Marcel en Yvette DE LANGHE-BOGAERT en
kinderen
Raoul en Marie-Paule BOGAERT-DE ROUCK en
kinderen
haar kinderen en kleinkinderen
De families DE VLEESCHOUWER, BOGAERT,
DE WEIRDT, PIETERS en
DE LEPELEER

Danken voor de blijken van deelneming.

Drukk. Van Ruyskensvelde-Bogaert - tel 600.578




