¥

TROOSTEND AANDENKEN AAN
MIJNHEER

Achiel-Désiré DE VOS

ECHTGENOOT VAN
Mevrouw Bertha DE TAVERNIER

geboren te Oudenaarde, den 3 September 1903

en aldaar godvruchtig overleden, den 13 Oogst

1947, gesterkt door de laatste H.H. Sacramenten
en den Apostolischen Zegen.

De rechtveerdige sterft zonder vrees; zijne
dood is het einde van het tegenwoordig en het
begin van een beter leven (H. Bern,)

Kort zijn de dagen van den mensch. het getal
zijner maanden hangt van U af ; Gij hebt de palen
gesteld die hij niet kan overschrijden. (Job).

Gelukkig de mensch die het uur der dood altijd
“voor cogen heeft en zich voorbereidt op het
sterven ; want de zoon des menschen zal komen
op het onverwachts. God zal de mensch loon naar
werken geven en Hij zal iedereen volgens ver-
diensten behandelen Gelukkig de mensch die met
moed en onderwerping de smarten verdraagt die
God hem overzendt, want hij zal het eeuwig leven
voor loon ontvangen.

Mijn geliefde echtgenoote, hebt dank voor uwe
genegenheid en toegewijde zorgen; tot weerziens
bij den Heer. Beminde stiefzoon, eer uw moeder
al de dagen van uw leven: geeft door uw kinder-
lijke liefde haar ruimschoots die liefde terug, die
ik haar zou willen schenken

Teergeliefde Moeder, Schoonouders, Broeders,
Zusters en Bloedverwanten, vaartwel. Gelijk het
den Heer behaagde is het geschied, zijn heilige
naam zij gezegend. Weest mij indachtig in uwe
gebeden.

Zoet Hart van Maria, wees mijne zaligheid.

0 d. afl.

Druk. L. Moerman-Blockeel, Bevere-Oud.

Mevrouw Weduwe Achiel DE VOS, geboren Bertha DE TAVERNIER ;

Mijnheer Etienne ALLEENE ;

"

Mevrouw Jozef DE VOS-CAMPHIJN

Mijnheer en Mevrouw Adolf DE TAVERNIER-VERHELST ;
De kinderen van wijlen Remi DE CONINCK-DE VOS

Mijnheer en Mevrouw Ernest SCHEPENS-DE VOS ;

Mijnheer en Mevrouw Gaston DE VOS-DE POORTER en hun kind ;
Mijnheer en Mevrouw Evarist DE BAEREMACKER-DE VOS ;

Mijnheer en Mevrouw Arthur DE VOS-VANDEN HENDE en hun kinderen;
Mijnheer Arthur DE TAVERNIER-MESTDAG en kinderen Carlos en Albert;
De familién DE VOS, DE TAVERNIER, CAMPHIJN en VERHELST ;

Ing INn onzen rouw,

Voor uw kristelijke deelnem

wij U allen INNIG DANKBAAR.




