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hed,

de vrome ziel van
MEVROUW

Alberta DE VOS

weduwe van de Heer
Henri VAN DE KERCKHOVE,
geboren te Nederbrakel op 3 november 1896
en godvruchtig overleden in het Rusthuis
« Najaarszon » te Brakel op 19 juni 1975,
voorzien van de HH. Sakramenten der zieken
en de Pauselijke Zegen.

Gedenk in uw

Als een dief in de nacht trof de dood de
dierbare overledene. Zij was echter bereid ;
sinds lang was zij wakend met de lamp
van het geloof en de vlam van de liefde
wachtend op de komst van de Heer die zij
trouw heeft gediend.

Vele tegenslagen heeft zij in haar leven
gekend, maar steeds heeft zij moed gehou-
den en het vertrouwen in de Heer bewaard.
Waar zij zelf getuige was van leed en pijn
vond haar fijnvoelend hart het passende
woord en de helpende hand die hulp en bij-
stand brachten.

Zij is haar leven geéindigd met gelukkige
dagen, gelukkig omdat zij andere mensen
kon helpen, gelukkig omdat zij dicht bij de
Heer leefde.

Mijn dierbare familieleden, in alle eenvoud
doch met grote liefde heb ik mijn taak op

deze wereld volbracht. Ik dank u om uw
genegenheid en zorgen. lk dank de =zusters
en het personeel van « Najaarszon » voor de
gezellige sfeer die ik mocht genieten. Tot
weerziens bij God.

Heer, geef haar de eeuwige rust.

Namis op woensdag 9 juli om 7 u.30.

De families DE VOS, VAN DE KERCKHOVE,
VAN LIERDE, VERBEKE,

danken U oprecht voor uw blijken van
deelneming in hun rouw.

Druk. Jos. De Vleeschouwer-Hoste, Brakel




