Geloofd zij Jezus Kristus.

.I.

In Uw gebeden wordt aanbevolen

DE ZIEL VAN MEVROUW

ALBERTINE DE VOS

echtgenote van de Heer
Cyriel ROELS

eboren te St. Maria-Oudenhove op 3 juni 1887 en

aldaar godvruchtig in de Heer ontslapen op 16 decem-

ber 1961, voorzien van de laatste H. Sacramenten der
stervenden.

Lid van de Boerinnegilde.

De Heer beproeft die Hij liefheeft. Smartvolle weken
en droeve nachten heeft de dierbare gekend, maar ge-
durende haar ziekte was zij een toonbeeld van geduld
en onderwerping aan Gods Wil.

God, die alles weet en geen goed onbeloond laat, wil
genadig 't offer van haar leven aanvaarden tot uitboeting
van wat zij tijdens haar leven zou kunnen misdreven
hebben en voor 't geluk van haar zo beminde familie.

Goedheid paarde zij aan sterkte; zij diende in liefde,
ze leidde in kracht. Zij hield van haar man en haar kin-
deren en stond hen bij in de strijd van 't leven.

Beminde echtgenoot, samen hebben we de goede en
kwade dagen van 't leven giedragen en aanvaard. Wees
nu ook sterk, nu ik u tijdelijk heb verlaten.

En gij mijn kinderen, steeds heb ik u 't goede voor-
beeld voorgehouden. Probeert ernaar te leven.

Bidt voor mijn zielerust.
Mijn Jezus, barmhartigheid.

De familién DE VOS, ROELS, PERSOONS en SURDIACOURT.

zeer ontroerd door uw blijken van deelneming,

DANKEN U van harte.
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