De Heer is verrezen Alleluia Alleluia!

Bid voor de ziel van Mevrouw

Amandine De Vos

echtgenote van de heer Jan-Baptist Van Oortegem

geboren te Michelbeke, op 15 juli 1894 en wo-
nende te Sint-Blasius-Boekel, godvruchtig over-
leden in het hospitaal te Oudenaarde,
op 23 maart 1970. Gesterkt door de sacramenten
en de pauselijke zegen.
Lid van de Confrerie van de H. Blasius en van
de Voortplanting van het Geloof.

Gesproten uit een diep-christelijk gezin bleef
Amandine gans haar leven trouw aan het voorva-
derlijk geloof.

Op de uiterste uithoek van de parochie wonend
stelde de dierbare overledene toch veel belang in
haar parochie en parochiekerk. Zo lang ze kon,
bleef ze er ter kerke gaan. De laatste jaren dat
het haar onmogelijk was, was ze blij met het be-
zoek van de priester, vooral als hij ter gelegen-
heid van de hoogdagen met de communie kwam.

Ik ben de verrijzenis en het leven,, leert ons

de Heer nu vooral met de Paasdagen. >’ Wie dit
Brood eet, zal leven in eeuwigheid,, leert Hij ons
insgelijks. Met reden verhopen wij voor Amandine
dit eeuwig geluk dat de Heer beloofde omdat ze
gelovend in Hem steeds bereid was de Heer te
ontmoeten in de Eucharistie.

Dierbare echtgenoot, ons leven bleef niet ge-
spaard van kruisjes. Draag nu moedig uw kruis
verder met Gods hulp opdat eenmaal ook voor u
het eeuwig licht openstrale dat wij als christen-
mensen verhopen.

Dierbare kinderen, ik mas steeds blij met uw
veelvuldig bezoek in het ziekenhuis. Blijf me nu
ook verder nog gedenken en zorg goed voor vader.

Dierbare verwanten, geburen en vrienden, ik
dank U allen om uw hulp, genegenheid en gebed.

Aan allen vaarwel in dit leven en tot weerziens
in het hemels vaderhuis.

De families DE VOS, ROELANDT, VAN
OORTEGEM en LODENS.

danken U van harte voor de blijken van genegenheid en
gebeden betoond bij hun rouw.

Uitg. A.Schietecatte koster Sint-Blasius-Boekel




