Laat nu je lieve handen rusten,

Ze hebben al genoeg gedaan,

Ze droegen ’'s levens lasten en lusten,
en brachten altijd vreugde aan.

1.

DANKBAAR AANDENKEN AAN
Anna, Sara DE VOS

weduwe van Albert DE NAEYER,

geboren te Zegelsem op 6 januari 1898 en
godvruchtig overleden in de kliniek
Sint-Franciscus te Brakel-Opbrakel op

1 juli 1983.

Lid van de Bond der Gepensioneerden

en gewezen Bestuurslid van de K.V.L.V.

Ons hart is rusteloos tot het uite:ndelijk
rust in U, O God (H. Augustinus).

Na een !lang leven van offer en toewij-
ding is tante Sara van ons heengegaan, te-
rug naar haar Schepper en Meester.

Zij had niet het geluk kinderen te krijgen.
Dat heeft haar niet belet te leven en te
zorgen voor veel anderen rondom haar.

Lange jaren leefde zij gelukkig met haar
man. In zijn laatste levensmaanden stond
zij hem bij in zijn ziekte en lijden.

Zij was een diepkristelijke vrouw. Zij bad
veel en zolang zij kon trok =zij veelvuldig
ter kerke.

Vele jaren leefde zij stil en verborgen in
haar huisje op de Haaghoek. Toen het echt
niet meer kon is zij haar intrek gaan ne-
men in het rusthuis op het dorp. Zonder
zorgen is zij rustig in de Heer ontslapen,
dankbaar tegenover allen die goed voor haar
waren.

Dat zij nu samen met haar echtgenoot en
alle familieleden ruste in Gods eeuwige
Liefde en Vrede.

De families :
DE VOS, DE NAEYER,
DE CUBBER, DE BLEECKER,

danken U.

Begrafenissen A. Marroyen, Brakel
J. De Vileeschouwer-Hoste en zoon, Brakel




