" Al voert mijn weg docr donksren kloven,
ik vrees geen onheil waar Gij mij leidt "'.
( Ps. 28)
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VROOM AANDENKEN AAN MEVROUW

ELZA DE VOS
weduwe van de heer ROBERT VAN DER BEKEN

geboren te Sint-Maria-Oudenhove op 27 juni 1925
en godvruchtig overleden in het rusthuis '‘ De
Vlamme " te Erwetegem op 5 maart 1987, nadat
zij de Pauselijke Zegen, de Ziekenzalving en de
H. Teerspijze ontvangen had.

Een mensenleven kan zo donker zijn door leed,
toch is er dan ook nog de Heer, die nooit de
mens vergeet.

Hoe waar is dit geweest voor de vrouw en
moeder die God tot Zich riep. Het leven heeft
haar voorzeker niet gespaard, zij heeft de zorg
gekend samen met haar man voor het groot-
brengen van een gezin. Reeds vroeg werd ze
aangewezen op de bijstand en de welwillendheid
van anderen. Haar bijzonderste hulp ontviel haar
bij de dood van haar echtgenoot. Vol genegen-
heid en liefde hebben haar kinderen haar bij-
gestaan zolang dit kon. Uiteindelijk moest ze
haar familiekring ruilen voor een thuis waar men
op een meer aangepaste manier voor haar zor-
gen kon. Hier heeft ze getoond hoe innerlijk
sterk en moedig ze was om ziekte en beproeving
te dragen. Haar levensdagen hebben naastbe-

staanden en bekenden bewezen dat God steeds
de mens nabij blijft. Hij is de grote kracht die
clke lijdende mens bijstaat ! Hij was het die
deze moeder, ook wanneer ze reeds fel leed,
nog bekommerd deed zijn om haar kinderen en
kleinkinderen.

Dierbare kinderen en kleinkinderen, ik dank
u allen om uw blijken van genegenheid en liefde
voor mij, om de vele bezoeken die ik van u
mocht ontvangen.

Ik dank ook al die mensen die mij tot op het
laatste hebben opgebeurd door hun goede ver-
zorging, door hun bemoedigend woord, door
hun begripvolle belangstelling voor mij.

' God onze Vader, als we nu even stil wor-
den, dan schreit ons hart om deze overledene :
het vraagt naar haar en verlangt een weerzien
ooit. Veranker in ons hart het vertrouwen dat
Gij ons allen eens tot voltooiing brengt. Daarom
bidden wij U : God, neem haar op in Uw vreug-
de en laat haar goedheid in ons hart bewaard
blijven .
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