op U staat ons betrouwen.

Zie neer op onze hoogste nood,
behoed ons voor verderf en dood
en schenk ons uw erbarmen.”

(E. Keuleers)

I "Wij roepen Heer, uw heilige naam,

DANKBAAR AANDENKEN AAN
DE HEER
Frans DE VOS

echtgenoot van Mevrouw Mariette MAES

geboren te Nederbrakel op 27 november 1925
en zachtjes in de Heer ontslapen in het
A.Z.Sint-Elisabeth te Zottegem
op 20 februari 1998,
gesterkt door de Heilige
sacramenten der zieken.

Lid vriendenkring kunstnierpatienten
"HAEMOVAK".

De families

DE VOS - MEERSCHAUT
MAES - DELCOURT
danken U om uw meeleven en gebed.

Mijnvadertje, hij was rechtvaardigheid.
Hij had de zware last op zich geladen
een eerlijk mens te zijn in woord en daad.

Mijnvadeértje, hij was rechtvaardigheid.
Hij had de goede liefde
tot de stille en ware dingen...

(Marnix Gijsen)

Nu wij noodgedwongen afscheid moeten nemen
van vader, willen we hem dankbaar gedenken.
Hij was een goede echtgenoot, een wijze vader
voor zijn kinderen en kleinkinderen, en voor zijn
vrienden een trouwe gezel. Moge zijn zachtmoe-
dig karakter, zijn stille eenvoud en zijn zorgzame
aanwezigheid nog lang onder ons voortleven.

Lieve echtgenote, dierbare kinderen en klein-
kinderen, ons afscheid is vlug en pijnlijk ge-
weest. Jullie waren steeds om mij bekommerd.
Dank u wel om uw liefde en uw zorg. Wees nu
verder ook elkaar tot steun. Vergeet mij niet in
uw gebed. Beste familie en vrienden, heb dank
voor uw genegenheid. Blijf mij indachtig in
uw gebed.

Ileer, help ons troost te zocken bij U en bij elkaar.
Laat vader thuiskomen bij U, en laat ons elkaar
cenmaal terug ontmoeten.

Namis op vrijdag 27 maart 1998 om 18.30 uur in
de dekenale Sint-Pieterskerk te Brakel.

Rouwl. Fun. & Drukw. B.V.B.A. RAOUL, Brakel.




