Je handen hebben voor ons gewerkt,
Je hart heeft voor ons geklopt,
Je ogen hebben ons tot het laatst gezocht.

GEDENKEN WIJ DANKBAAR IN ONZE GEBEDEN
DE HEER

Gaston DE VOS

echtgenoot van
Aimée VAN WAEYENBERGE

Hij werd geboren te Steenhuize op 18 december 1922
en overleed in het A.Z. Sint-Elisabeth te Zottegem
op 26 februari 1993,
gesterkt door het H. Sacrament van de zieken.
Werkweigeraar 1940 - 1945

Ere-ondervoorzitter van het Nationaal Verbond
van Weggevoerden en Werkweigeraars
afdeling Zottegem - Herzele - Sint-Lievens-Houtem.

Om uw meevoelen en bijzonder om uw gebed en
aanwezigheid, danken U

Aimée VAN WAEYENBERGE,

Bruno en Ria VAN den EECKHOUT-DE VOS,
Erik en Linda DE VOS-DE ROECK,

Johan en Griet FOUQUAERT-DE VOS,

Rufin en Hanne TRIEST-DE VOS,

Johan DE VOS en verloofde Els,

Zijn kleinkinderen,

De families DE VOS, VAN WAEYENBERGE,
DE LEEUW en DE POURCQ.
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Zeer bedroefd om het heengaan van zo'n lieve en
goede vader, past het dat we onze dankbaarheid uiten
voor dat leven dat wij met hem mochten delen. Dank
aan God, de Vader van alle mensen, omdat Hij ons
juist die goede vader heeft gegeven. Wie hem gekend
en bemind heeft, bewaart zeker een dankbare en be-
moedigende herinnering aan hem. Hij was zelf innig
dankbaar en gelukkig als hij kon vertellen over zijn le-
ven, zijn werk, zijn kinderen en kleinkinderen. Dank-
baar en aangenaam was hij ook in de omgang met
vrienden en dorpsgenoten.

Maar als over zovele Godsgeliefden kwam de be-
proeving ook over hem. Zijn persoonlijke levensaan-
vaarding en de ongemakken van de laatste jaren wist
hij moedig, zonder klagen en met een voorbeeldig ge-
duld te dragen. Het was zijn diepste wens niemand
tot last te zijn en zacht in de Heer te ontslapen. De
kracht hiertoe putte hij uit zijn diepgelovige thuis en
vooral uit de liefdevolle inzet van zijn vrouw, kinderen
en kleinkinderen, die zijn grote steun en hulp waren.

Zijn heengaan doet ons pijn, maar we zijn fier dat
deze mens van ons was en dat we hem mochten ken-
nen en liefhebben.

Lieve echtgenote, kinderen, kleinkinderen en fa-
milie, dank om uw jarenlange hulp en geduld. Blijf niet
in uw verdriet vastzitten, maar denk aan alles wat we
samen mochten beleven. Blijf met mij verbonden door
uw trouw gebed en uw geloof in God, de gever van
alle leven.




