t
TOT DIERBARE EN TROOSTENDE
GEDACHTENIS AAN
DE “HEER

GERMAIN DEVOS

zoon van de Heer Georges

en Mevrouw Alida Janssens
geboren te Waregem op 11 augustus 1943
en na een pijnlijk werkongeval overleden
in het A.Z. te Gent op 14 december 1974,

bediend met het H. Oliesel.

Onze Vader, die in de hemel zijt, Uw wil ge-
schiede !

Uw onverwachte wilsbeschikking valt ons zeer
hard. Wij hadden het liever anders gehad. Doch
wij geloven in Uw wijsheid en Uw liefde.

Wij danken U voor het vele goede dat wij van
U langs hem in deze korte levensjaren mochten
ontvangen.

Laat ons tot rust komen en luisteren naar Uw
woord, dat niet de dood maar wel het leven
overwint, dank zij Jezus die gestorven en ver-
rezen is en midden onder ons aanwezig blijft.

Zijn zorgen vergetend in de natuur bij zijn fa-
milie en in zijn dagelijks werk, beseffen wij nu
pas wat Germain voor zijn omgeving betekende.
Hij was een strijder voor zijn naastbestaanden,
een trouwe vriend voor zijn medemens en een
onvermoeibare werker zowel voor zijn werkgever
als voor zijn familie. Germain is, als vergankelijk
mens, het slachtoffer geworden van zijn werk-
ijver. Steeds met de glimlach en een goed
woord ging hij door het leven, steeds bereid
tot helpen. Zo is hij ons ook ontvallen, in zijn

hulpvaardigheid. Ziin plotse heengaan verscheurt
eenieders hart, maar brengt ons tot het besef
hoe kort en broos het leven is.

Teergeliefde vader en moeder, te vroeg en zo
plots heb ik U verlaten, maar wij zijn nog altijd
één. Onze liefdesband is vereeuwigd. Dank voor
Uw jarenlange zorgen en Uw tederheid. Vanuit
de hemel zal ik eeuwig op U kunnen neerzien.
Weest voor elkander een onbuigbare steun zoals
wij steeds steun zochten bij U. Put uw kracht
uit het Geloof dat gij aan uw kinderen als een
kostbare schat hebt doorgegeven.

Dierbare broers en schoonzusters, neven en
nichten, blijf zoals ik jullie steeds heb gekend :
levensblij, werkzaam en eensgezind. Help vader
en moeder in deze zware beproeving. Weest voor
hen een levenslange steun. Weest voor elkander
een aanvulling aan de onvolmaaktheid van een-
ieder.

Beste familie en vrienden, dank voor Uw vriend-
schap en hulp. Dank ook voor de steun aan mijn
naastbestaanden.

Georges en Alida Devos-Janssens,
zijn ouders;

Joseph Devos-De Clercq en kinderen,
Jerome Devos-D’Hoop en kinderen,
Jacques Devos-Mortier en kinderen,
René Devos-Dutoit en kinderen,
Dion Devos-D'Haene en kinderen,
Leopold Devos-Mol en kind,

zijn broers, schoonzusters, neven en nichten;

De families Devos-Vandendorpe en
Janssens-Ampe,

danken U om de blijken van kris-
telijke deelneming en gebeden.
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