Wij bevelen U aan,Heer. de ziel van uw dienaar,
opdat hij gestorven voor de wereld, voor U leve,

+
STORT EEN VROOM GEBED
tot zielerust van Mijnheer

Hector DE VOS
Echtgenoot van Mevrouw ANNA CAPIAU

Geboren te Maarke Kerkem, de 19 Febr. 1885 en er
zacht in de Heer ontslapen de 11 Oktober 1953.
versterkt door de H. H. Sacramenten.

Lid van de Confrerie van de H. Rozenkrans.

De duurbare afgestorvene was een trouwe en voor-
beeldige dienaar Gods. Hij was een werkzame huis-
vader. In het hart zijner kinderen prentte hij de
geest van plicht en werkzaamheid ; hij zelf betracht-
le in noeste arbeid en bezorgdheid het geluk van
zijn huisgezin. Het was hem een genoegen de naas-
te te helpen.
De beproeving is hem overkomen ; kwellingen heb-
ben zijn krachten ontnomen en overmand, Droeve
dagen en nachten heeft hij doorgebracht. God heeft
hem nu opgenomen ten liemel, gelouterd door jaren-
lange beproeving die hij God heeft opgedragan.
Dierbare Eclitgenote, troost u. De maat der kwelling
is vol. God weet met wat liefdevolle zorgen gij mij
dag en nacht hebl bijgestaan. Ik dank u, God, by
wie gij uw sterkte hebt gekregen, vergelde het u.
Hebt moed en bidl veel voor mij. Tol weerziens in
de Hemel.
Beminde Kinderen, mijn lijden is ten einde. Ik draag
hiet op voor uw geluk. Bij God bemin ik u nog meer.
Bewaart mijn aandenken. Bemint elkander en weest
een steun voor moeder. Bidt veel voor mij. Dank
om uw genegenheid.
Duurbare Kleinkinderen, Grootvader is naar de He-
mel. Blijft op de weg der deugd en eert uw ouders.
Beste Broeders en Familie, bewijst mij uw gene-
genheid door een vroom gebed voor mijn zielerust.
Vaartwel.

Bid de vier akten. (7j.&7 q.afl)

zijn echtgenote ;

Mevrouw Anna CAPIAU ,

Mijnheer en Mevrouw René DE MARTELEIRE-DE VOS en kinderen

Denise en Denis ;
Mijnheer en Mevrouw Daniél VAN OVERMEIREN-DEVOS en kinderen

Liban, Lea, Nelly ;
Mijnheer en Mevrouw Julien DE VOS-VAN SCHOORISSE en kinderen

Rosiane en Diane ;

zijn kinderen en kleinkinderen ;

>

De familién DE VOS & CAPIAU ;

DANKEN VOOR DE BLIJKEN VAN DEELNEMING

IN ROUW EN GEBEDEN.

Fr. Eeman - Etikhove




