De wijzer wijst elk uur en tijd

maar 't uur niet dat ge schuldig zijt
te sterven | Wees dus voorbereid
de wijzer wijst naar d'eeuwigheid.
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Laten wij bidden
voor de zielerust van de Heer

HECTOR DE VOS

echtgenoot van Mevrouw
CLARA WITTEBROODT
geboren te Zegelsem, de 15 maart 1894 en er schielijk

overleden, de 10 januari 1970, voorwaardelijk gezalid
met het sacrament der zieken.

“Zalig die sterven in de Heer.... hun werken volgen
hen bij God,. (Apoc. X1V, 13)

De dood, die weerom kwam als een dief in de nacht,
heeft de dierbare afgestorvene niet kunnen verrassen
omdat hij, als een oprechte kristen en vooral tijdens zijn
maandenlange ziekte, zich steeds ervan bewust was
“dat hij wandelde in de schaduw van de dood,. Hij was
op alles voorbereid.

Zijn levensjaren waren jaren van deugdzaamheid,
van een kristelijke inzet van zijn leven. Hij was een man
van arbeid en plichtsbetrachting. Hij bleef trouw aan de
opvoeding en de levensopvatting die hij vanaf zijn
jeugdjaren had meegenomen. Tijdens zijn rustjaren bleef
hij de werkzame, vooral de dienstbewijzende, de tege-
moetkomende man voor zijn medemensen in nood.
Vooral zijn echtgenote en zijn kinderen, maar ook zijn
familie en zijn buren mochten dit ervaren.

Dierbare echtgenote, mijn plotseling heenhaan zal u
zeker heel pijnlijk vallen.... ik draag de zoete herinnering
mee aan uw liefde en aan uw goede zorgen waarmede
gij mij steeds hebt omringd ; ik kan u daarvoor niet ge-
noeg danken. Geliefde kinderen en kleinkinderen, gij

waart mijn troost en mijn opbeuring vooral tijdens mijn
ziekte..... Ook u dank ik en allen die mij bezocht en ge-
holpen hebben. Nog één gunst wil ik u vragen: denkt
aan mij vooral in uw gebed en tijdens de wekelijkse
eucharistieviering : uw gebed is het kostbaarste dat gij
mij nog schenken kunt. Dan zal eenmaal mijn vernederd
lichaam weer verrijzen.

Mijn ziel verwacht van U verlossing, Heer.

Mevr. Hector DE VOS, geboren Clara WITTEBROODT,
zijn echtgenote ;

De Heer en Mevr. Robert DE TEMMERMAN-DE VOS
en zoon,

De Heer en Mevr. Albert DE VOS-GLINNE en dochter,

De Heer en Mevr. Roger VAN DE KERKHOVE-DE VOS
en zoon, zijn kinderen en kleinkinderen ;

De families
DE VOS, WITTEBROODT, DE CUBBER, LAFORT ;

danken U van harte voor Uw blijken
van deelneming in rouw en gebeden.
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