Blijf bij mij, Heer, want de avond valt
en mijn dagen lopen ten einde.

1.

Vroom aandenken aan
de Heer

Henri DE VOS

weduwnaar van Mevrouw Martha Assez,

geboren te Zegelsem op 17 juli 1902
en godvruchtig overleden in het
O.-L-Vrouwehospitaal te Oudenaarde
op 15 maart 1979, voorzien van de
HH. Sakramenten der zieken en de
Pauselijke Zegen.

Lid van de Bond der
Gepensioneerden.

Reeds vele jaren weduwnaar, heeft de
dierbare afgestorvene geen zorgeloos le-
ven gekend. Als goede huisvader was
hij erg bekommerd om de toekomst van
zijn kinderen. Zijn arbeid, zijn vlijt, zijn
zorgen en gedachten waren gericht op
zijn kroost. Als gelovig mens kon hij
kracht putten uit zijn zondagse mis die
hij trouw bijwoonde.

Tegenslagen en ziekten hadden hem
stilaan aangetast en de laatste tijd ging
zijn gezondheid gestaag achteruit.

Ondanks de beste zorgen is hij de
laatste weken niet in staat geweest het
te boven te komen. Bevrijd van pijn en
kommer rust hij nu voor eeuwig in de
Vrede van het Vaderhuis.

Beste kinderen, bij dit droeve afscheid
dank ik u voor uw goede zorgen. We
hebben steeds lief en leed gedeeld,
blijft ook nu verenigd in een duurzame
band van onderlinge genegenheid.

Beminde kleinkinderen, mijn gedachten
en gebeden gaan ook naar u. Weest een
troost en een steun voor uw ouders, zo
kunt ge mijn gedachtenis het best eren.
Tot weerziens.

Beste familie, vrienden en verplegend
personeel, ook u gedenk ik in mijn ge-
beden, dankbaar voor wat ik van u aan
vriendschap en medeleven mocht onder-
vinden.

De namis wordt opgedragen in de kerk
van Zegelsem op zondag 8 april te 9 u. 30

De families De Vos, Assez, De Cubber,
Van Nieuwenhove,

danken U oprecht voor uw blijken van
kristelijke deelneming.

Druk. Jos. De Vleeschouwer-Hoste — Brakel




