Dankbaar aandenken aan

.l.

Mevrouw
Hubertine DE V@S

Geboren te St.-Kornelis-Horebeke op
3 november 1912 en godvruchtig overleden
fe Oudenaarde op 20 september 2002,
gesterkt door de H. Sacramenten.

Lid K.B.G. - St.-Kornelis-Horebeke

De namis zal opgedragen worden op
zondag 10 november 2002 om 9.30 uur in

de parochiekerk te St.-Kornelis-Horebeke.

Speciale dank aan allen die haar liefde,
vriendschap en genegenheid gaven.

Oprechte dank voor uw steun en
medeleven in ons verdriet.

Stil en eenvoudig

ben je door

het leven gegaan.
Stil en vreedzaam
heb jij ons verlaten.

Zo weinig plaats

heb jij voor jezelf

in het leven opgeéist.
Steeds vol aandacht
voor je familieleden
die, tot het laatst
in jouw gedachten bleven.

Lieve tante Tila,

het afscheid is toch nog onverwacht gekomen
voor ons. Je was zo moedig, zo helder na je zware
operatie. En vooral zo lief en dankbaar na ieder
bezoekje. Wanneer je niet teveel pijn had, waren je
laatste woorden : " bedankt, bedankt ..."

Nu is het aan ons om je te danken voor het mooie
voorbeeld dat je altijd gegeven hebt : je eenvoud,
je wijsheid, je geloof, je werklust, je warmte, je
vriendschap, je huis is alfijd een thuis geweest voor
iedereen van de familie.

Al die mooie herinneringen aan je zullen we
bewaren in ons hart.

Rust nu zacht, in vrede bij de Vader in de hemel.

Je broer, je zus, je familie, je buren, je vrienden.

Begr. D'HONDT, Oudenaarde, 055 / 31.11.33.




