Gaat naar de kruispunten, en wie gij ook aantreft, nodigt
die uit voor de Hemelse Bruiloft.

t
GEDENK IN UW GEBEDEN DE ZIEL
van de Heer

JOZEF DE VOS

ZOON VAN DE HEER RICHARD
EN VAN MEVROUW IRMA VAN DE VELDE
geboren te Opbrakel op 25 augustus 1949 en ten gevolge

van een ongeval overleden te Elst op 19 maart 1971,
in extremis gezalfd met het H. Oliesel.

Als een bloem, nog in de knop, gebroken werd hij, in
de lente van zijn leven, ons zo plotseling ontnomen.
Voor enkele dagen stond hg nog temidden van ons in
het actieve leven van elke dag. Vol energie gaf hij zich,
in zijn jeugdige overmoed, aan zijn werk, zijn familie en
zijn vrienden. Plots is dit hem overkomen. De dood komt
als een dief in de nacht. Gij kent dag noch uur, zegt
Jezus. Wij zijn geschokt. Hij had nog a.l?es te verwachten
van het leven. De mens wikt en God beschikt. In diepe
droefheid buigen wij het hoofd voor het mysterie van
leven en doog.

Goede vader en moeder, met open deur verwachtte
gij mij nog die avond, maar ik kwam niet. Het spijt mij
dat ik u, beiden zwaar ziek, dat heb moeten aandoen.
Maar voor mij wordt het geen avond meer. Van u toch
heb ik geleerd te geloven in de dag van de Heer, waar
het eeuwig licht is, waarin ik ben binnen gegaan. Ik
dank u voor alles. Door ons gebed blijven wij in liefde
verenigd in de Heer.

Dierbare broers en zusters, blijft gij nu verder de troost
en de steun van onze goede ouders. Graag was ik nog
bij u gebleven. Houdt van mekaar en helpt elkaar. Ver-
geet mij niet in uw gebed.

Familieleden en gij allen die mijn vrienden zijt, hebt
dank voor uw liefde en genegenheid. Tot weerziens.

Mijn patroon, H. Jozef, die mij op onze feestdag tot u
nam, help ons allen.

zijn ouders ;

De Heer en Mevrouw Richard DE VOS-VAN DE VELDE,
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neven en nichten ;

zijn grootmoeder ;

Mevrouw Weduwe Pius VAN DE VELDE-COLIJN,

De families DE VOS, VAN DE VELDE, WITTEBROODT, DE MEULE-

MEESTER en COLIJN ;

DANKEN VOOR DE BLIJKEN VAN DEEL-
NEMING IN ROUW EN GEBEDEN.
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