Geloofd zij Jezus-Christus.

+
BID VOOR DE ZIELERUST

van Mijnheer

JULES -NESTOR DE VOS

Gemeenteraadslid
Lid van de Confrerie van de H. Barbara,

Echtgenoot van Mevrouw

ANNA DE VRIEZE
geboren te Overboelare de 8 November 1901 en
schielijk overleden te Overboelare de 30 Maart
1963, in extremis versterkt door het H. Oliesel.

Hij was bekommerd om zijn gezin, een man vol
moed en werkzaamheid, een goede echtgenoot.

Zijn afsterven leert ons weer, zoals toch zo dik-
wijls, dat alles in dit aardse leven vergankelijk is.
Laat ons in de dood de schikkingen van God aan-
bidden, de kortstondigheid van het leven overwe-
gen en een aanmaning zien om ons goed voor te
bereiden op de ontmoeting met de Heer.

Dierbare echtgenote, vele schone jaren hebt gij
mij uw trouwe liefde geschonken. heb dank voor
alles. Dierbare familicleden en vrienden, weest
mij indachtig in uw gebeden.

God, wien het eigen is U steeds te ontfermen
en te sparen, wij bidden U ootmoedig voor uw
dienaar Nestor, mogen uw HH. Engelen hem lei-
den naar het hemels vaderland en moge hij de
eeuwige vreugde genieten. Amen.

De families
DE VOS,
DE VRIEZE,
MACHTELINCKX,
VAN DEN BOSSCHELLE,

zeer gevoelig voor de blijken
van deelneming hen betoond
bij het overlijden van hun
dierbare afgestorvene, bieden
U hun oprechte dank aan.

Dr. Bruylandt, Lessense straat, Geraardsbergen




