« Zij vreesde de dood niet,
want de dood vrezen is erger
dan te sterven. »

1.

AANDENKEN AAN

MEVROUW
Marguerite DE VOS

weduwe van Eugeen VAN DE MAELE,

geboren te St.-Martens-Lierde op 7 december
1901 en godvruchtig overleden in de kliniek
Sint-Franciscus te Brakel op 31 maart 1981,
voorzien van de HH. Sakramenten der zieken.

De families
DE VOS, VAN DE MAELE,
VAN DER STICHELEN, VAN PETEGEM,

danken U voor de blijken
van deelneming in hun rouw.

O, als ik dood zal, dood zal zijn,

kom dan en fluister, fluister iets liefs ;
mijn bleke ogen zal ik opslaan,

en ik zal niet verwonderd zijn.

En ik zal niet verwonderd zijn ;

in deze liefde zal de dood,

aleen een slapen, slapen gerust,
een wachten op U, een wachten zijn.

Dank aan mijn dierbare familieleden,
vrienden en kennissen, en vooral dank

aan mijn nichten Mariette en Jeannette,
voor meer dan twintig jaar trouwe verzorging,
hulp en bijstand.

Blijft mij verder uw genegenheid betonen
door uw trouw gebed.

Druk. J. De Vieeschouwer-Hoste en zoon - Brakel




