Niemand leeft voor zichzelf alleen.

Niemand sterft voor zichzelf alleen.

Wij leven en sterven voor God, onze Heer.
Aan Hem behoren wij toe.

T

BID VOOR DE ZIEL VAN
MEVROUW

Marie-Hortense DE VOS

weduwe van de Heer
Remi DE ZITTER,
geboren te Maarke-Kekem op 26 juni 1892 en
godvruchtig overleden in de St.-Franciscus-
kliniek te Brakel op 16 september 1976,
voorzien van de HH. Sakramenten der zieken
en de Pauselijke Zegen.

Lid van de Bond van het H. Hart,
de Bond van de Gepensioneerden en van de
Landelijke Vrouwengilde.

Wij wisten dat het eenmaal komen moest...
toch zijn wij diep getroffen omdat onze moeder
en grootmoeder aan onze liefde en zorg is
ontnomen. Wij hebben haar gekend als de
sterke en moedige vrouw die vol zorg en
toewijding leefde voor haar gezin. Nooit zocht
zij zichzelf maar zette al haar gaven in voor
de anderen. Voor de gelukkige dagen en jaren
was zij de Heer dankbaar; maar ook als zij
haar eigen kruis en dat van haar geliefden

moest dragen, vertrouwde zij op God die als
een goede vader zijn kinderen nooit verlaat.
Heel haar leven was, in arbeid en vrome
eenvoud, een opgang naar God. Toen zij niet
meer ter kerke kon had zij haar paternoster
bij de hand. De dood zag zij hoopvol naderen
zodat zij zacht met de Heer is meegegaan
naar het Vaderhuis.

Mijn geliefde kinderen, klein- en achterklein-
kinderen, ik hield zo veel van u. Gaat door
het leven met het beeld van moeder in uw
hart : opgeruimd, biddend en offerend. Hebt
dank voor uw genegenheid en uw nooit moe-
wordende zorg, gij vooral mijn oudste dochter,
die mij door uw toewijding een schone oude
dag hebt bezorgd. Vergeet mij niet in uwe
gebeden.

Beminde familieleden en vrienden, ik verlaat
u met een dankbaar hart. Tot weerziens.

De families DE VOS, VAN DER BRUGGEN,
DE ZITTER, DOBIJN,

danken U voor de blijken van kristelijke deel-
neming.

Druk. Jos. De Vleeschouwer-Hoste — Brakel




