Luister naar de innige smeekbeden van ons geloof,
dat zij niet getroffen worde door uw straf, want ge-
durende haar leven droeg zij het teken van de H.
Drievuldigheid. (Absoute)
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BID VOOR DE ZIEL
van MEVROUW

Marie-Thérése DE VOS

Weduwe van RICHARD THYS.

Geboren te Deftinge de 3 Juli 1883 en er godvruch-
tig overleden de 24 Mei 1955, bediend met de H. Qlie.

Lid van de Confrerie van de Gelovige Zielen.

De Heer is ons voorgegaan om ons een plaats te
bereiden, opdat wij zouden komen waar Hij is.
Troostvolle woorden van de Meester die ons in het
geheugen komen ter gelegenheid van zijn glorierijke
Hemelvaart. Bron van vrede en rust voor wie goed
geleefd heeft en met het zicht en de hoop op de he-
mel al zijn levensdagen heeft gesleten.

De christen weet dat dit aards bestaan voor hem
een proeftijd is en een tranendal, doch dat de vreug-
de en het bezit van het blijvende goed hem wacht in
het eeuwig leven. Hoe wijs is zij die dit voortdurend
gedenkt. Het dagelijks bestaan wordt dan, in het
licht van deze overtuiging, ingericht op een wijze die
scherp afsteekt met de opvattingen van een wereld
waar Christus geen plaats wordt gegund.

Er lag veel wijsheid en mensenkennis in haar op-
gesloten : de kinderen zijn de eerste begenadigden
om de |lessen van een wijze moeder te kunnen benut-

tigen. Zij was een zorgzame en kommervolle vrouw,
begaan om het welzijn van al haar kinderen. Allen
zullen haar goedheid prijzen en haar aandenken in
ere houden. Al te vroeg en te onverwachts heeft zij
hen verlaten : scheiden is voor goede ouders en
goede kinderen altijd lastig. In het geloof aan de ver-
rijzenis en het eeuwig samenzijn bij God moet de
christen steun en kracht halen.

In deze schone Mei heeft zij naar Maria opgezien,
die ons na deze ballingschap, Jezus, de gezegende
vrucht van haar schoot zal tonen en ons zal verblij-
den door haar heilige aanwezigheid in de heerlijk-
heid van de hemel.

O Maria, Koningin van de hemel, bid voor ons.

H. Jozef, patroon van de goede dood, bid voor ons.

.I.

De familien DE VOS,
THYS,
LEROY en
COUVREUR.

zeer gevoelig voor de blijken van declneming
hun betoond bij het overlijden van hun teer-
geliefde afgestorvene,

DANKEN U.

Uitg. De Croo-Guns, Deftinge.




