Vroom aandenken aan

mevrouw

Paula De Vos

echtgenote van Marc Vanderstraeten
Kleuteronderwijzeres.
Geboren te Strijpen op 4 juli 1942
en overleden bij een smartelijk ongeval
te Erwetegem op 21 mei 1987
gesterkt door de Sakramenten.

Medewerkster van Don Bosco.

De families De Vos, Van der Straeten,
Vanderstraeten en Lodens
danken U voor uw medeleven.

In haar klas voelden de kindjes het aan dat
er iets ernstigs gebeurd was, de basisschool
was opvallend stil, haar collega’s konden het
niet verwerken dat Paula, die steeds stipt op
post was niet meer zou komen.

24 jaar lang was zij de vertrouwde figuur op
de speelplaats, alle leerlingen zijn door haar
klasje gegaan. Op elk van hen heeft ze haar
stempel van bezorgde moeder en christelij-
ke leerkracht gedrukt.

Thuis wachtte men op moeder, die weldra zou
terug zijn om haar zorgende taak voor echt-
genoot en kinderen verder te zetten. Onder-
tussen was ze reeds op weg naar onze
hemelse thuis.

Waarom moest dit gelukkig samenzijn zo viug
verbroken worden. Haar huis en haar thuis
was nog niet voltooid. Haar taak was nog niet
af. Hierop kan alleen de Heer van leven en
dood een antwoord geven.

Omdat ze haar taak in deze wereld vervuld
heeft en haar christen-zijn tenvolle beleefd,
daarom weten we haar nu reeds bij de Heer.
Ons geloof komt ons lijden niet wegnemen,
maar.de zekerheid van het vroeg of laat her-
enigd te worden brengt een straaltje licht door
de betraande ogen.

Paula, moeder, juffrouw, collega, vriendin, bid-
dend zeggen we U vaarwel, tot bij de Heer
en blijf ons intussen zorgend nabij.




