Een lang leven in weldoen doorgebracht, is het
aangenaamste schouwspel in de ogen van God.
f1. Petrus Dam.
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BID VOOR DE ZIEL
van Mijnheer

Charles-Louis De Vrieze
weduwnaar van Mevrouw
Henriette DE WOLF,

geboren te Elst op 26 juni 1871 en godvruchtig
overleden te Nederbrakel op 29 maart 1963,
bediend door de HH. Sakramenten der zieken en
de Pauselijke Zegen.

Erelid van de Bond van het H. Hart.
.1-.

Wij zijn als een vreemdeling en reiziger
op deze wereld. Onze dagen vliegen als
een schaduw voorbij en niemand heeft
hier een blijvende woonplaats. Gelijk
een dagloner wacht op het einde van
zijn werk, zo verlangt onze ziel naar
de eindrust en het eeuwig loon na las-
tige dagen en droeve nachten.

Zijn ziekte was slechts de ouderdom
met alle kwalen eraan verbonden. Ver-
duldig en gelaten heeft hij ze gedragen
in geest van geloof, hoop en liefde tot
God. De Heer weze hem genadig en
schenke hem de heerlijkheid des hemels.
Duurbare kinderen en familieleden, ik
ben oud mogen worden. Nu was mijn
tijd gekomen. Ik dank U voor de ver-
duldige zorgen. Vergeet mij niet in uw
gebeden en tot weerziens in de hemel.
Mijn Jezus, barmhartigheid.

De Families
DE VRIEZE,
DE WOLF,
D'HAEYER,
SURDIACOURT,

zijn zeer erkentelijk voor uw blijken
van kristelijke deelneming en danken
u.

Uitg. O. Surdiacourt, Nederbrakel




