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Bid voor de zielerust van de Heer

Cyriel, Clement DE VRIEZE

geboren te Nederbrakel op 23 au-
gustus 1914 en overleden te Brakel
op 20 augustus 1981.

Mijnwerker op rust.

De gezondheid van Cyriel was de
laatste tijd niet meer al te best,
maar dat hij zo plots zou heengaan
had niemand verwacht. Zo een plots
afscheid gebeurt meer en toch denkt
niemand dat het voor hem ook zo
zal gebeuren. Toch heeft de Heer
ons allen aangespoord steeds gereed
te zijn omdat het kan gebeuren wan-
neer we het allerminst verwachten.

Cyriel hield er aan de uitvaart van
zijn bekenden bij te wonen, nu is
het onze beurt om voor hem te bid-
den.

Heer Jezus, zoals voor al onze
overledenen, doen we ook voor Cy-
riel op Uw goedheid beroep. Laat al
het schone dat hij gedaan heeft hem
nu ten goede komen en wis in Uw
barmhartigheid het onvolmaakte uit
zijn leven weg. Laat hem delen in

de eeuwige vreugde waarop hij als
kristen steeds zijn hoop heeft ge-
steld.

H. Barbara, patrones der mijnwer-
kers, spreek voor hem ten beste bij
de Heer.

Namis zaterdag 12 september te 8u.

De families De Vrieze, De Wolf,
Quina,
danken U oprecht voor uw blijken
van kristelijke deelneming.

Begrafenissen A. Marroyen, Brakel
Dr. De Vleeschouwer-Hoste en zoon, Brakel




