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BID VOOR DE ZIEL VAN DE HEER

Marnic DE VRIEZE
echtgenoot van Mevrouw

Sabine OPDECAM

geboren te Oudenaarde op 24 december 1966
en door een smartelijk ongeval overleden te
Brakel-Zegelsem op 14 oktober 1990.

Deze ontmoeting met de Heer gebeurde zo
plots op deze uitzonderlijke ,,zon''-dag toen
Marnic op weg was voor een helpende hand
naar zijn ouders.

Toen gebeurde het onherstelbare. Hij zou
nooit meer aankomen, nooit meer.

Wij zijn getroffen door dit brutale ongeval in
het afbreken van dit jonge en beloftevolle leven.
Samen zoeken wij naar woorden van troost voor
zijn diepbedroefde Sabine, die hij geen vaarwel
kon zeggen. Marnic was een man om van te
houden : zijn zin voor oprechtheid, zijn open
lachende blik onder die krullebol, weerspiege!-
den zijn reine ziel.

Hij was zo lief om zijn trouw aan zijn gegeven
woord, om zijn eenvoud en vriendschap, zijn
attenties. Hij was er zich van bewust dat in het
stipt vervullen van zijn werk de zending van
een mens het mooist tot uiting komt. Allen die
zijn werk mochten ervaren dwongen eerbied af.
Hij hield van het leven.

Met Sabine bouwde hij een echte thuis. Helaas,
veel te kort ... amper 2 jaar ... Niets brengt
zoveel verdriet en vertwijfeling als de dood.
Hoe plots ook, toch gebeurde die ontmoeting

met de Heer niet onvoorbereid ... want met
dezelfde oprechtheid waarmee hij in zijn dage-
lijkse leven Gods wil aanvaardde, is hij ook
deze laatste weg gegaan. De Heer zal hem een
leven schenken dat nooit meer afbreekt maar
eeuwig blijft bloeien.

Wij hebben moeite om te bidden, maar willen
vragen : Marnic jij bent thuis, maar blijf toch
wonen in ons midden, we hadden het samen zo
goed, vul langzaam ons lege huis.

Sabine, ik zeg je dank dat ik voor je mocht
leven, dat je me liefde gaf.

Lieve ouders, schoonouders, Eddy, Marijke, llse,
Willem en Carlos, dank voor alle warmte die
je me hebt gegeven, het was teveel

Als alle tranen zijn geschreid en alle leed ge-
leden zal ik jullie afwachten aan de overkant,
het weerzien dat alle smart verzacht.

Sabine Opdecam, zijn echtgenote,

Odiel en Leona De Vrieze - Vermeeren,
zijn ouders,

Willy en Jacqueline Opdecam - Lauwers,
zijn schoonouders,

Jules De Vrieze t - Creteur Maria,
Leon Opdecam t - Ribbens Anna,
Edgard Lauwers t - Van Wijmeersch Rachel,
zijn grootouders,

Eddy en llse De Vrieze - Van Den Berghe,
Marijke De Vrieze en verloofde
Willem De Coninck,
Carlos Opdecam,
zijn broer, zuster, schoonbroer en schoonzuster,

danken u voor uw gebed
en uw medeleven.

sanderus




