Ik was bereid, ik stierf en van die stonden
hebbe ik het licht des levens weergevonden;
en nu dat ik gestorven ben, o Heer,

en U aanschouwe, en sterf ik nimmer meer.
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TOT VROOM AANDENKEN VAN
MEVROUW

Mathilde DE VRIEZE

weduwe van de Heer
Alfons VAN DER MEULEN,

geboren te Elst op 12 juli 1894 en godvruchtig
overleden in de kliniek Hogerlucht te Ronse
op 20 augustus 1975,
tijdig bediend met de HH. Sakramenten der
zieken.

Bestuurslid van de Boerinnengilde.

Veel gewerkt - veel gebeden

En bovenal veel geleden

G'hebt alles goed en trouw gedaan
Gij verdient uw dubbel loon.

Zalig en vredig is moeder heengegaan na
maandenlang lijden. De Heer vond haar be-
reid en alles wat haar leven waardevol maak-
te, heeft ze Hem toevertrouwd. Stille plichts-
vervulling, onverdroten werkzaamheid, diepe
bekommernis om haar echtgenoot en de kris-
telijke opvoeding van haar gezin, haar inzet,
offer en gebed : enkele woorden die een
heel leven tekenen en er de richting van
aangeven, ook doorheen kruisen en moeilijk-
heden : God. Moge Hij, bij wie ze steeds
zwijgend troost zocht in moeilijkheden hier
op aarde, haar nu in Zijn Liefde opnemen
en blijvend gelukkig maken met vader.

Beminde kinderen, kleinkinderen en familie,
laten wij de Heer danken voor al het goede

dat Hij ons geschonken heeft. Dank voor uw
aanhoudende hulp, toewijding en genegenheid.
Zoveel heb ik geleden, gebeden en geofferd
opdat Gij allen wel zoudt varen in het le-
ven. Weest steeds een steun voor elkaar en
weest broederlijk één. Zo zult gij mij en va-
der zaliger het best eren. Vergeet ons daar-
bij niet in uw gebed - zo blijven wij het
best in liefde verenigd.
Wil nu rustig de vier Akten bidden.

De families DE VRIEZE, VAN DER MEULEN,
D'HAYER, DE SMET,

zijn zeer erkentelijk voor uw blijken van
kristelijke deelneming en danken U.

Druk. Jos. De Vleeschouwer-Hoste, Brakel




