Ik ben de Verrijzenis en het Leven.
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BID GOD VOOR DE ZIELERUST VAN
DE HEER

ROBERT DE VROEDE

geboren te Hemelveerdegem op 9 september 1908
en er overleden op 24 december 1992.

Aanhoor mijn bede Heer,

Gij zijt getrouw ; let op mijn smeken

verhoor mij omdat Gij rechtvaardig zijt.
Roep toch uw dienaar niet voor het gerecht,
geen mens is immers zonder schuld voor U.
De tegenstander laat mij niet met rust,

hij werpt mij op de grond

en stoot mij in de duisternis der doden.

Ik denk terug aan vroeger dagen,

herinner mij al wat Gij hebt gedaan,

uw werken staan mij voor de geest.

Ik strek mijn handen naar U uit,

mijn ziel, als droge grond, heeft dorst naar U.
Verhoor mijn bidden spoedig, Heer,

mijn geest is uitgeput.

Verberg uw aangezicht nu niet voor mij,
dan zou het zijn als was ik reeds begraven.
Laat uw genade spoedig blijken,

want ik vertrouw op U.

Toon mij de weg die ik moet nemen,

op U richt ik mijn leven.

Verlos mij van mijn tegenstanders, Heer,
mijn hoop zijt Gij.

Leer mij hoe ik uw wil volbrengen moet,
want Gij zijt toch mijn God.

Uw geest, die goedertieren is,

geleide mij op effen paden.

Terwille van uw Naam, Heer, red mijn leven,
bevrijd mijn ziel in uw barmhartigheid.

Psalm 143.

Beste zuster, familieleden en vrienden, ik dank
u om uw genegenheid ; weest mij indachtig in
uw gebed.

Tot weerziens bij de verrezen Christus.

De families DE VROEDE en REYGAERT,
danken U.
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