« Kostbaar is in de ogen van de Heer
het leven van wie Hem vereert ».
(Uit ps. 116).

DANKBAAR AANDENKEN AAN
MEVROUW

Clara DE VULDER

weduwe van de Heer
Paul MERTENS
en van de Heer
Robert DUPONT

geboren te Sint-Maria-Lierde

op 26 februari 1912 en er plots overleden
op 26 oktober 1989.

Gezalfd met de H. Olie «in extremis ».

Als vrouw en moeder heeft ze geleefd sterk
gehecht aan haar geloof, aan haar gezin, aan
haar landbouwbedrijf. Midden de brede natuur
vond ze zich thuis op haar erf en in haar
familiekring. Maar het leven spaarde haar niet :
ze kende de droefheid om het afsterven van
haar jonge echtgenoot, zij kende het verdriet
om de dood van twee kleine kinderen en in
haar tweede huwelijk werd ze nogmaals be-
proefd door het vroegtijdig overlijden van haar
man. Hierbij kende ze ook nog de zorg om de
uitbating van het landbouwbedrijf waarmee ze
zo sterk vergroeid was. Diep overtuigd van
Gods aanwezigheid in haar leven betekende
diezelfde God haar kracht : « |k behoor aan
de Heer, Hij blijft mijn hoop. Goed is de
Heer voor wie hoopt, voor iedereen die Hem

zoekt ». (Klaagl. 3, 24 en 25). Zonder eucha-
ristieviering betekende een weekend niets voor
haar.

Beminde kinderen, was mijn leven hard,
toch mocht ik troost vinden in uw waardering
voor mij, in uw vele blijken van genegenheid.
Telkens als wij als familie samen waren, wa-
ren dit de schoonste ogenblikken van mijn
leven. |k dank er u allen om. Bijzonder dank-
baar ben ik het jonge gezin dat mij de vreugde
gunde te mogen delen in zijn huiselijke sfeer,
in zijn familiale vreugden, dankbaar omdat ik
er mij thuis mocht voelen tot op mijn laatste
levensdag.

Lieve kleinkinderen en achterkleinkinderen,
op u allen was ik trots, gij waart mij zo
dierbaar. Maar uw bobonne zoudt gij op han-
den gedragen hebben. |k dank u allen dank-
baar om dat geluk dat gij mij bracht.

God, jarenlang waren wij zo vertrouwd met
ons moeder en grootmoeder dat ze een stuk
van ons eigen leven werd. Wij danken U om
haar ogen waaruit Uw mildheid straalde, om
haar mond waardoor Uw wijsheid sprak, om
haar hart waarin Uw liefde woonde. Wil haar
nu de eeuwige rust en de eeuwige vreugde
schenken bij U.

De families
DE VULDER, ANTHEUNIS, MERTENS,
VAN EESBEEK, DUPONT en DE WOLF,
zijn zeer erkentelijk om uw blijken van
kristelijke deelneming en DANKEN U.
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